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Kom!
Kom, kom, wie je ook bent.
Schande is hier onbekend.
 
Al zwoer je duizend eden,
die je keer op keer weer brak.
 
Kom, blijf komen, kom.
 
Dolende, ootmoedige,
onthechte vreemdeling, kom
.
Kom, kom, wie je ook bent.

Zwerver, minnaar,
liefhebber van het heengaan.
Het maakt niet uit.

Wij zijn geen karavaan
van de wanhoop.

Kom, al heb je je belofte
al duizend keer gebroken.

Kom, kom, kom opnieuw, kom…..

Jalal ad-Din Rumi (1207-1273)
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Seniorenmiddag
Op 20 december organiseren wij weer een seniorenmid
dag. Aanvang 14.30 uur.

Dit keer een muzikale vertelling van het Kerstverhaal. Dit
prachtige verhaal werd ooit opgeschreven door Herman
van Veen. Uitvoerenden The Voice Of Sound, met o.a.
Martine van Wensveen. Aanvang 14.30 uur.

Tijdens deze middagen zal Richard van der Keur (pastorale
zorg) ook aanwezig zijn. Het inde van de middag is rond
16.30 uur. Natuurlijk is er koffie/thee en iets lekkers.

De seniorenmiddagen zijn bestemd voor onze leden/vrien
den van 60-plus. Zij hebben gratis toegang. Voor hun intro
ducé(e/s), die geen lid/vriend is/zijn, bedraagt de toe
gang € 10,-  p.p.

Wij hopen op een goede opkomst, maar willen wel graag
van tevoren weten hoeveel bezoekers we kunnen verwach
ten. Meldt u daarom alstublieft aan.
Dat kan via de mail contact@vrijzinnigenhoekschewaard.
nl of telefonisch via Dick Vermeij of
Yvonne Mallander.

Jarigen
December
09 D. Vermeij
16 J. Troost
21 J. Jaarsveld

Januari
30 A. van de Burg
 
Februari
13 J. Fransooijs
15 J. Lock
16 D. Hoogsteder
23 J. van der Hoven
24 M. Veller

Maart
16 K. Boon
16 A. van Dam
21 M. van Onzen
31 D. Fransooijs

Iedereen van harte gefeliciteerd!

Verslag ledenvergadering
Op 29 november werd de jaarlijkse ledenvergadering ge
houden in ons gebouw. Hieronder vindt u een korte samen
vatting van de bijeenkomst. Leden en vrienden ontvangen
later nog de concept-notulen in hun mailbox of brievenbus.

- Het bestuur gaf een toelichting en ging in op reacties op
het besluit om in 2024 een aantal Open Ruimte Zondagen
te plannen, waarop leden/vrienden de gelegenheid heb
ben om een activiteit te plannen. Elders in dit blad kunt u
daar meer over lezen.
- Het financieel verslag en de begroting werden goedge
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keurd/vastgesteld. Na een dankwoord aan de kascommis
sie Theo van Onzen en Sietske Knol werd aan het bestuur
decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Er
werden twee leden voor de kascontrole benoemd: Theo
van Onzen en Bob v/d Vijver.
 
- De bestuursleden Henk Dijkstra en Yvonne Mallander
werden met algemene stemmen herbenoemd. Jan Fran
sooijs nam afscheid als bestuurslid. Dick Vermeij noemde
in zijn dankwoord aan Jan, diens grote betrokkenheid o.a.
bij het vervaardigen van presentaties, maar ook zijn inbreng
in de bestuursvergaderingen. Hanny Koolschijn werd ver
volgens bij acclamatie benoemd in de ontstane vacature.
 
- Henk Dijkstra gaf een toelichting op de plannen die er zijn
om te werken aan verder onderhoud van het gebouw, het
aanvragen van de benodigde vergunningen (gemeente
lijk monument) en subsidies.
 
- De vergadering ging zonder verdere stemming akkoord
met het bestuursvoorstel om de minimale contributie/vrij
willige bijdrage te verhogen naar € 150,- p.p. voor leden en
€ 75- p.p. voor vrienden (50% van de ledenbijdrage).
Er waren tijdens de vergadering 15 personen aanwezig.
Na afloop was er nog een gezellig napraten met een hapje
en een drankje.

Open Ruimte Zondagen
In het jaarrooster van 2024 zijn acht zondagen niet ingevuld,
dit zijn de ‘Open Ruimte Zondagen’. Op die zondagen is er
geen reguliere kerkdienst, er is geen predikant en geen
organist, maar er is wel iets anders...... 

 
Op de speciale ledenvergadering in maart spraken wij met
elkaar over de toekomst van onze vereniging; het werd
duidelijk dat wij de verbinding met elkaar hoog in het
vaandel hebben. Het koffiedrinken na een kerkdienst is daar
een goed voorbeeld van. Ook bleek dat wij positief staan
t.o.v. alternatieve bijeenkomsten: bijeenkomsten en activi
teiten waarin het gaat om ontmoeting en verbinding. Los
hiervan gaat het voortbestaan van onze vereniging ons zeer
ter harte en vanuit die verschillende invalshoeken zochten
wij met elkaar naar invullingen van de Open Ruimte Zonda
gen. En dat leverde meteen een indrukwekkende lijst op:
 
- een wandeling met zingevende gesprekken onderweg
- een leken-bijeenkomst door vrijwilligers ingevuld
- muziek maken 
- een maaltijdbuffet samen delen
- activiteiten buiten de kerk
- kennismaken met andere religieuze stromingen 
- cursussen 

- gesprekskring/ koffieochtend
- een expositie met toelichting
- mantra's zingen
- gesprekken a.d.h.v. onderwerpen
- ontbijten met elkaar
- de waarde van liturgische teksten.
 
Het zal duidelijk zijn dat de invulling van de Open Ruimte
Zondagen bij de leden en vrienden ligt; zij krijgen de vrije
ruimte, zij zijn ‘aan zet’. En iedereen begrijpt ook dat tussen
woord en daad, en dat tussen idee en uitvoering nog een
hele afstand ligt. Maar natuurlijk gaan we met elkaar dit
experiment aan in het vertrouwen dat het ons ook iets zal
brengen. 
 
Nu is het bijna 2024 en het is spannend, want wie neemt
als eerste het voortouw? Wie pakt de handschoen op? En
wat fijn; er is nu al iemand die zich heeft gemeld voor de
eerste Open Ruimte Zondag op 21 januari. Het thema is dan
‘Ontbijten is meer dan ontbijten'. De andere Open Ruimte
Zondagen zijn op 18 februari, 17 maart, 21 april, 16 juni, 22
september, 20 oktober en 10 november. Deze laatste datum
is reeds ingevuld.

Bestuur VNLHW
 

De vrouw en man tot één maken,
Hans Stolp
De tweede dualiteit
De dualiteit man-vrouw was de eerste dualiteit die ontstond
door de inwerking van Lucifer. Deze werd - zo beschrijft de
Bijbel - al snel gevolgd door een tweede dualiteit: die tussen
Kaïn en Abel, de kinderen van Eva. Abel was de mens die
nog in een levende verbinding met de geestelijke wereld
stond en daarop al zijn aandacht, zijn energie en zijn liefde
richtte. Hij bleef een herder, had geen vaste woonplaats en
zwierf rond met zijn kudden, levend van wat de natuur hem
schonk.

Maar Kaïn richtte zijn aandacht juist wel op de aarde en
begon die tot ontwikkeling te brengen. Hij en zijn nakome
lingen werden landbouwer en smid en verloren gaande
weg de levende verbinding met de geestelijke wereld. Maar
waarom was die tweedeling eigenlijk nodig? De mens be
schikte simpelweg over te weinig energie en te weinig be
wustzijn om zich op beide te kunnen richten: de hemel én
de aarde.
Dus werd die opgave over twee verschillende groepen
mensen verdeeld. Dat was de reden waarom de tweede
dualiteit ontstond, die tussen de mensen die zich vooral
verbonden met de geestelijke wereld (Abel en zijn nakome
lingen) en de mensen die zich richtten op de aarde (Kaïn
en zijn nakomelingen).
(wordt vervolgd)   Bron: Verwachting Nr. 106
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Nieuwjaarsbijeenkomst
Deze bijzondere bijeenkomst wordt verzorgd en uitgevoerd
door de Programmacommissie op zondag 7 januari 2024. .
Marleen Melis, Rita Dijkstra en Arie den Hoed delen hun
persoonlijke beelden en gedachten over ons jaarthema
‘Hou-vast’ … dit alles onder het motto:

Houvast in het nieuwe jaar

Zij zullen muziek laten klinken en verhalen en gedichten
lezen, die daarbij passen.
Uiteraard is er koffie en thee met een traditionele lekkernij
… èn … we heffen met elkaar het glas op het nieuwe jaar.
De bijeenkomst begint om 10:30 uur. Komt u ook? Weet u
welkom!

Preek van de Leek
Zondag 2 februari 2024 Bijzondere Bijeenkomst: Preek van
de Leek door Ronald Derksen

 
Robert Derksen is in deze Bijzondere Bijeenkomst de man
waar het grotendeels om draait. Hij is schrijver en dichter.
Hij presenteert zich als levenscoach en organiseert en be
geleidt spirituele vakantiereizen. Ronald heeft ervaring als
side-kick bij radioprogramma’s en als acteur op TV. Als
cabaretier op de theaterpodia wist hij met zijn laatste pro
gramma ‘Rugzak’ velen te ontroeren, te vermaken en te
inspireren. Al deze bagage en ervaring zal hem helpen om
voorganger in de vijfde Preek van de Leek-viering te zijn.
 
Het thema is: Mijn loslaten geeft houvast!
 
Er is een eenvoudige liturgie. Er wordt (voor)gelezen en
gezongen. Er zal muziek klinken. En er zal worden gepreekt.
Voor iedere bezoeker is er een  liturgieboekje.  
 
Anton van Driel zal het orgel bespelen en Arie den Hoed is
liturg.

Ambulance Wens
Bijzondere Bijeenkomst: Zondag 3 maart 2024: Presentatie
Stichting Ambulance Wens Nederland
 
Ambulancechauffeur Kees Veldboer uit Rotterdam moest
begin deze eeuw een terminaal zieke patiënt voor een
pijnbehandeling van het ene naar het andere ziekenhuis
brengen. Toen hij met de patiënt nog maar net onderweg
was, kwam er een telefoontje dat de behandeling een halve
dag was uitgesteld. In plaats van terug te rijden reed hij met
de patiënt richting Nieuwe Waterweg, waar ze een paar uur
samen hebben genoten van het mooie weer en het
scheepvaartverkeer.
 
Uit deze spontane actie is de Stichting Ambulance Wens
Nederland ontstaan en uitgegroeid tot een organisatie met
bijna 300 vrijwilligers! Chauffeurs, artsen, verpleegkundi
gen. En een rij geavanceerde ziekenauto’s … om laatste
wensen van terminaal zieke mensen in vervulling te doen
gaan.
 
Nog één keer naar het strand van Zandvoort; nog één keer
naar theater Carré in Amsterdam; nog één keer naar het
Nieuwjaarsconcert in Dronten; nog één keer naar de Lau
renskerk in Rotterdam; nog één keer naar Feijenoord: alles
kan bij de Stichting Ambulance Wens.
Misschien wel iemands laatste beetje houvast?
Op 3 maart a.s. krijgt u er meer over te horen. Aanvang
10:30 uur

6



Drie creatieve bijeenkomsten
 Drie creatieve bijeenkomsten rondom het jaarthema ‘Hou-
vast’
 
Onder begeleiding van Connie Toet verkennen we het
jaarthema Hou-vast op een creatieve manier. De avond
begint met een mooi gedicht, verhaal of visualisatie.
Daarna gaan we met onze handen aan de slag. De avond
wordt afgesloten met een ronde waarin we de ervaringen
met elkaar kunnen delen.

De 1e avond tekenen we volgens Neurographic Art; een
speelse, intuïtieve manier van tekenen waarbij cirkels en
lijnen zo verbonden worden dat ze een geheel vormen.

De 2e avond maken we met verschillende soorten wol en
een viltnaald een keitje; stevig en zacht tegelijk.

De 3e avond schilderen we met acrylverf.
 
Een gezellige avond, samen bezig zijn, je laten inspireren
door elkaars creaties. Wie doet er mee?

Wanneer: maandagavond van 19.30 tot 22.00 uur (incl.
pauze met koffie/thee)
Waar: Bestuurskamer kerk
Data: 29 januari, 19 februari en 18 maart 2024
Bijdrage per avond:  incl. materialen: € 10,- voor leden/
vrienden, en € 20,- voor overige belangstellenden. U kunt
zich ook voor een losse avond aanmelden.
Aanmelden: mailen naar SecretarisVNHW@proton.me of
via het aanmeldformulier in de kerk

Uitzien naar vrede
In de feestelijke maand december vieren we de geboorte
van Christus. Maar misschien meer dan ooit drukt op ons
het bewustzijn van oorlog, verdriet en lijden dat mensen
elkaar aandoen. We snakken naar vrede. Een van de bij
namen van Christus is ‘vredevorst’ of ook wel ‘vredesvorst’.
Deze benaming komt voor in het bijbelboek Jesaja 9:6 'Er
is een kind geboren/... Men zal hem noemen: Wijs bestuur
der, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst. Groot is
zijn macht en duurzaam de vrede.' Ondanks deze bena
mingen is Jezus van Nazareth zelf door geweld om het leven
gekomen en lieten de opvolgende eeuwen geen vreedza
me wereld zien. Maar vrede is wel altijd een ideaal dat
mensen met een christelijke achtergrond met elkaar delen.

Een bekend symbool voor de vrede is de witte duif.
De kersttijd is een tijd bij uitstek om vrede centraal te stellen.
Diverse verhalen over de Eerste Wereldoorlog vertellen dat
er een kerstbestand tussen de Duitse en de Franse troepen
ontstond. Vanaf beide kanten van de loopgraven konden
de manschappen elkaar de bekende kerstliederen horen
zingen. Waarom moesten ze elkaar eigenlijk bestrijden?
Beide partijen wilden het kerstfeest vieren. Tijdelijk zwegen
de wapens. Op het laatst was het een kwestie van vertrou
wen of de andere partij zich wel echt aan de afspraak zou
houden. Zouden zo in Oekraïne ook de wapens kunnen
zwijgen? En dan misschien zonder gedeelde religie, maar
toch... Kan ook in het Midden-Oosten een wapenstilstand
plaatsvinden?

Naast de vrede tussen mensen wordt in onze tijd steeds
vaker gewezen op de noodzaak van vrede tussen mens en
natuur. Het oude kerstlied ‘Midden in de Winternacht’ be
zingt al vrede met betrekking tot de dieren.

“Midden in de winternacht ging de hemel open. Vrede was
het overal, wilde dieren kwamen bij de schapen in de stal
en zij speelden samen.” Hoe een schaap met een ‘wild dier’
speelt in een door mensen gemaakte stal, is niet geheel
duidelijk, maar de bedoeling van de tekst wel. Al het leven
kan nu met elkaar opschieten. Vijanden zijn vrienden ge
worden. De reden wordt later in het lied gegeven. Het
aardse paradijs is in die nacht met de geboorte van
Christus gekomen. Dat het een paradijs is dat nog niet in
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realiteit aanwezig is maar slechts in potentie, is ons bekend.

Bij de zorg voor de leefomgeving, de dieren en planten,
moeten wij ook rekening houden met toekomstige genera
ties. De indiaan Seattle, die begin 19e eeuw door blanken
wordt gevraagd om het land van zijn voorouders te verko
pen, zegt: “Als wij ons land aan u verkopen, houd er dan
van zoals wij er van gehouden hebben. Behoed het, zoals
wij het behoed hebben. Bewaar in uw hart de herinnering
aan het land, zoals het is op de dag dat u het in bezit nam.
Behoed het voor uw kinderen met alle kracht die in u is, al
uw geestkracht en heel uw hart. Heb het lief zoals god ons
allen liefheeft.
Een ding weten wij zeker: onze god is dezelfde god. Hij houdt
van deze aarde. Zelfs de blanke man zal niet uitgezonderd
worden van ons aller bestemming. Misschien zijn wij toch
broeders - wij zullen zien.”

Ik hoop dat in ons nieuwe jaar 2024 er meer plaats zal zijn
voor deze ‘dubbele-vrede’, tussen mensen onderling en
mensen en de natuur.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Bron: ‘Stemmen uit het Vrijzinnig Centrum
Voorburg, november 2023

Het menselijk gelaat
In de afgelopen maand werd er opnieuw veel gesproken
over groepen: ‘de Israëliërs’, ‘de Palestijnen’. Je bent vóór
de één en fel tégen de ander.
Bij de aanslag van Hamas werden ten minste 1.300 Israëliërs
op gruwelijke wijze vermoord, onder wie 220 soldaten en 45
politieagenten, en er waren meer dan 3.400 gewonden.
Tweehonderd mensen werden ontvoerd en gegijzeld. Maar
deze barbarij is voor de Israëlhaters een bijzaak, iets waar
ze het niet over willen hebben. Een analist in een populaire

talkshow zei zelfs: “De Joden hebben er wel een beetje om
gevraagd…”
Bij de strijd tegen Hamas in de Gazastrook zijn op het mo
ment dat ik schrijf 5791 Palestijnen om het leven gekomen,
onder wie 2360 kinderen en 1292 vrouwen. Er zijn al meer
dan 15.000 gewonden. Maar deze niet-proportionele ge
weldspoging om de terreurbeweging uit te schakelen is iets
waar in Israël zelf en door westerse politici liever van wordt
weggekeken. Zijn ze niet zelf verantwoordelijk voor deze
ellende, Israël heeft het recht zichzelf te verdedigen.”
Maar het gaat in alle gevallen om mensen. De tranen staan
in mijn ogen als ik op tv een moeder hartverscheurend zie
huilen omdat haar man vermoord is en haar dochter is
weggesleept naar één van de tunnels onder Gaza, terwijl
haar ouders eens werden omgebracht in de Holocaust. Ik
zie niet een Israëliër, ik zie een mens.
De tranen staan in mijn ogen als ik de radeloosheid zie in
de ogen van zovelen in Gaza, omdat ze al zo lang opeen
gepakt zitten in één groot kamp, omringd door dood en
vernietiging, en waar ze willens en wetens verstoken blijven
van water, gezondheidszorg en elektriciteit. Ik zie niet Pales
tijnen, ik zie mensen.
Wat valt er nu partij te kiezen? Welk doel dient het om de
ene of de andere vlag te hijsen? Er zijn aan twee kanten
zoveel mensen gedood, gewond, voor hun verdere leven
getekend door trauma. Het gaat om mensen. Op hun ge
zicht zie je peilloos verdriet, wanhoop, pijn. Niet dat ze tot
een bepaalde groep behoren. Zouden mensen van beide
vijandelijke groepen elkaar wel eens in de ogen zien en tot
zich laten doordringen dat ze een medemens zien, ‘die is
zoals ik’?
Er is een experiment dat in de psychologie wordt beschre
ven als een van de moeilijkste experimenten: kijk eens een
ander vier minuten onafgebroken in de ogen. Dat brengt
mensen dichter bij elkaar dan welk contact ook. Amnesty
International heeft een video gemaakt waarin een aantal
Europeanen vier minuten lang in de ogen kijken van
vluchtelingen die nog geen jaar in Europa wonen. Amnesty
hoopt met de video te laten zien dat we voorbij grenzen
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moeten kijken en elkaar meer moeten gaan zien voor wat
we zijn: geen buitenlander, asielzoeker of vluchteling, min
dere of meerdere, maar als mens. Bekijkt u eens dit filmpje
op internet: ‘Look Beyond Borders’.
De Joodse filosoof Emmanuel Levinas (1906-1995) schreef
over Het gezicht van de Ander: “De verschijning van het
weerloze gelaat van de Ander kan mij ertoe bewegen de
zorg voor het eigen ‘zijn’ te vergeten, de Ander doet dan,
met andere woorden, een appèl op mijn verantwoordelijk
heid.” Je wordt mens door een ander in de ogen te kijken.
Aan fysiek geweld, aan het beroven van iemands vrijheid
gaat dus, volgens Levinas, een fundamentele andere vorm
van geweld vooraf: het ontwijken van de blik van de ander,
de ontkenning van het gelaat. “Het gelaat toont, net als de
naakte gestalte, de menselijke kwetsbaarheid. Het gelaat
roept, vanwege de onmiddellijke kwetsbaarheid die het
toont, op tot mededogen.”
Peter Korver
voorganger Majellakapel in Naarden-Bussum

Bron: www.vrijzinnigen.nl

Over troost en betekenisvol leven
Theatercollege met Dirk de Wachter
 
Psychiater-psychotherapeut Dirk de Wachter is voor velen
geen onbekende. De Vlaamse bestsellerauteur is een
graag geziene gast in radio- en televisieprogramma’s. Altijd
kiest hij zijn woorden zorgvuldig, in schitterende volzinnen,
en vertelt hij boeiend vanuit zijn vakgebied over menselijk
lijden. “Mijn werk bestaat erin om ontroostbaarheid te
ontmoeten en om verbinding te maken.” Een van zijn
boeken is getiteld 'De kunst van het ongelukkig zijn'. De

Wachter verstaat de kunst zware onderwerpen bespreek
baar te maken. Zoals het belang van het onder ogen zien
van het lijden. Toen hij zélf oog in oog stond met het
noodlot, een levensbedreigende ziekte, schreef hij het boek
'Vertroostingen'. Met name dit boek is aanleiding voor zijn
theatercollege in het Oude Luxor in Rotterdam. Over troost
en betekenisvol leven. En ik ben erbij, in mijn eigen woon
stad, samen met een groep mensen van Vrijzinnigen
Hoeksche Waard. Op een regenachtige zondagmiddag in
oktober.
 
Een college in het theater, en dus is er een soort decor. Als
de gespreksleider van de avond, Annette van Soest – pre
sentator en journalist van onder andere Haagsch College
en Follow the Money – het ‘college’ opent en Dirk de
Wachter onder luid applaus het toneel opkomt, nodigt zij
hem uit plaats te nemen op een van de rode bankjes voor
een groot geprojecteerd kunstwerk: Le Mur d’André Breton.
Met een reden. Want hier begint het verhaal van De
Wachters noodlot, in Parijs, het Centre Pompidou, als hij en
zijn vrouw op een dag kijken naar deze reconstructie van
een kamertje van het huis van de schrijver André Breton,
de man die het Manifest van het surrealisme schreef, aan
de Rue Fontaine. Elke keer als De Wachter in Parijs is, gaat
hij naar de muur van Breton kijken. Maar nu, die bewuste
dag in de zomer van 2021, wordt hij plots overvallen door
helse krampen in zijn buik. Het blijkt het begin van een lang
en zwaar ziekteproces.
 
In het lijden is een grote behoefte aan troost. Daar kan De
Wachter nu vanuit eigen ervaring over meepraten en ver
tellen. Met zicht op Le Mur neemt hij ons mee in zijn vertelling,
aan de hand van vooraf ingestudeerde vragen van de
gespreksleider. Hij vertelt over de verschillende soorten
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troost: de troost van het niet weten, de troost van het sa
menzijn, troost door de poëzie, en ga zo maar door.
 
Dirk de Wachter blijkt ook op het toneel een begenadigd
spreker, met humor, ook in zijn bewegingen: zitten, staan,
nee toch zitten, met zijn gezicht naar de gespreksleider, nee
nu toch maar even naar het publiek … Regelmatig krijgt hij
de lachers op zijn hand, hoe ernstig zijn verhaal bij vlagen
ook is. Bijvoorbeeld als hij spreekt over hoop in de tijd van
zijn ‘miserie’, zoals hij ook in zijn boek 'Vertroostingen' schrijft.
“Het was de hel. Ik kan het niet anders omschrijven. Zo
voelde het.” Hij voelde zich ellendig, was verzwakt, vel over
been, en de chemokuren maakten hem misselijk. Maar ook
ontdekte hij ‘de troost van het kleine goede’, zoals hij de
Franse filosoof Emmanuel Levinas citeert. Wachter haalt
hem vaak aan. “Want als iets troost is, dan is het het kleine
goede, dat zo dicht bij die vriendelijkheid zit. Het is de mens
die er voor u is. De mens die iets voor u doet. Iets kleins.” Hij
noemt iets ogenschijnlijk kleins als de blik van de ander, de
ontmoeting met de ander, de nabijheid van de mens. “
Daarin zit de essentie van het bestaan. Daar ligt de reden
om te kunnen zijn.” 
 
Troost is er in twee soorten, vertelt De Wachter. De eerste
soort is de troost die zich buigt over verdriet. Over die mo
menten dat het leven iets moeilijks brengt. Hij noemt het
voorbeeld van de dood van een geliefde. De tweede soort
is de troost die je overvalt. De troost die we nodig hebben
in het bestaan zelf. “We weten dat we doodgaan en dat
we er op een dag niet meer zullen zijn. Waardoor we eigen
lijk al verloren zijn.” Vanuit dat gevoel, denkt hij, moet religie

zijn ontstaan; in ieder geval voor een deel. Hoewel hij zelf
niet religieus is, is hij zeker geen atheïst. “Dat veronderstelt
dat je God ontkent, en dat doe ik zeker niet.”
 
De Wachter legt zijn publiek niets op, spreekt vooral vanuit
eigen ervaring. Het is zoals in zijn spreekkamer: hij luistert,
deelt een gedachte en dan mag de ander het zelf zeggen.
Tientallen jaren ervaring in zijn spreekkamer heeft hem een
schat aan inzichten opgeleverd. De zin van ons eigen leven
kunnen we volgens hem alleen vinden in de relatie met de
ander. En die andere, zo verwijst hij opnieuw naar Levinas,
is een radicaal andere en kunnen we nooit helemaal ken
nen. "De verbinding zoeken", zegt hij eerlijk, "lukt dan ook
niet altijd."
 
Tot slot behandelt De Wachter vragen uit het publiek, die
eerder tijdens de voorstelling via een app konden worden
ingediend. Hoe denkt u over voltooid leven? Wat is volgens
u de zin van het leven? Grote vragen, veel ook: hij kan er
slechts een paar uitpikken. Als ik na afloop van dit boeien
de theatercollege terug naar huis fiets, ben ik dan ook blij
dat ik thuis nog even opnieuw zijn boek 'Vertroostingen' uit
mijn kast kan pakken. 'Een vriendelijk woord, een handdruk,
een blik, een medemenselijkheid. Dat iemand even op de
rand van mijn bed komt zitten en vraagt: ‘Hoe is het?’ Dat
overstijgt alles.'

Richard van der Keur.

In de lift
De afgelopen periode hebben wij een voor onze vereniging aangenaam aantal nieuwe vrienden (7) en leden (3) inge
schreven. Dat draagt zeker bij aan ons doel de vereniging levendig te houden.

Zoals u ongetwijfeld weet, is lidmaatschap van een (ander) kerkgenootschap voor Vrijzinnigen Nederland geen bezwaar.
Wij zijn een vereniging, dus wat dat betreft kunt u ‘gewoon’ lid worden.

Het lidmaatschap kost € 150,-  p.p. per jaar. En voor de helft van dat bedrag bent u al vriend. U kunt zich aanmelden via
contact@vrijzinnigenhoekschewaard.nl . Via dit mailadres kunt u ook meer informatie aanvragen of een abonnement
op onze gratis nieuwsbrief regelen. En u bent natuurlijk altijd welkom bij één van onze activiteiten. Kijk voor meer info op
www.vrijzinnigenhoekschewaard.nl .
Graag tot ziens.
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… geen goede kant …
de vader zegt:
 
mijn dochter was op dat festival
ze straalde de hele nacht
een supernova, een felle vlam
dansend tot de ochtend kwam
ze is zo mooi, haar hart zo zacht
 
de dag brak en de hel brak los
hun jeugd en hun levens geroofd
waar gedanst werd lagen lijken
ik kan niet naar de beelden kijken
en waar ze nu is past niet in mijn hoofd
 
er is geen recht
er is geen hoop
spaar me je gebeden
er is geen goede kant
alleen de kant van vrede …
 
de moeder zegt:
 
ik woon in Al Zahra niet ver van de kust
zo lang mijn huis er nog staat
voor wie het memo heeft gemist
ik ben moeder van vier, geen terrorist
en weiger te leven in afkeer en haat
 
we kunnen niet blijven en kunnen niet weg
de bombardementen gaan door
mijn kinderen staren, of huilen zacht
‘hier zijn we veilig, de hele nacht’
lieg ik ze elke dag voor
 
er is geen ooit
er is geen toen
hou op van lang geleden
er is geen goede kant
alleen de kant van vrede …
 
ik zeg:
 
de socials ontploffen van tegen en voor
de talkshowtafel brandt
‘wees niet laf, beken nou’s kleur
als jij vóór dat volk … dan steun je terreur’
is dat een pamflet of een krant?
 
ik wil geen mening en geen debat
geen leuzen en geen vlag
geen eindeloze woordenstrijd
geen heilig boek, historisch feit
maar voor ieder een nieuwe dag
 
er is geen keuze
er is geen partij
geen argument of reden
er is geen goede kant
alleen de kant van vrede …!
 
tekst: Dolf Jansen, oktober 2023
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Hoop
Hoe zullen historici later de jaren 2000/2023 typeren? Het
lijkt er wel op of er in deze periode geen einde komt aan
alle rampspoed die de wereld teistert. Nu weer oorlog tussen
de staat Israël en de Hamasbeweging, met al het menselijk
leed dat daarmee gepaard gaat. De beelden zijn hartver
scheurend, en verdriet en machteloosheid overvallen je.
Daarnaast nog meer verontrustende ontwikkelingen. De
oorlog van Rusland (Poetin) tegen Oekraïne duurt nu al
bijna twee jaar en het einde is nog niet in zicht. Ook hier is
het menselijk leed dat erdoor wordt aangericht overweldi
gend in zijn meedogenloosheid ten opzichte van de bur
gerslachtoffers. De mensenrechtenschendingen in regimes
als die van Saoedi-Arabië, Afghanistan en Iran duren voort
en er lijkt niets tegen te doen. In de Afrikaanse landen is het
niet veel beter en er is hongersnood en burgeroorlog in
landen als Soedan en Ethiopië.
Ook de natuur laat zich van een grimmige kant zien.
Aardbevingen, overstromingen, grote bosbranden, orka
nen en hittegolven op niet verwachte tijdstippen.
Zorgen, zorgen en nog eens zorgen. Is er dan niets positiefs
zeggen over deze tijd?
Enigszins paradoxaal kun je zeggen dat juist de zorgen die
wij ons maken, ook iets positiefs hebben. Want het betekent
dat wij ons niet willen neerleggen bij een wereld die inhu
maan is en geen recht doet aan de beginselen van het
Evangelie zoals dat ons is overgeleverd. Wij willen de wereld
anders, en daarvoor hebben wij de hoop.
De hoop dat ooit, als wij daarnaar blijven streven, door
mensen zal worden ingezien dat we niet kunnen volstaan
met schouderophalen in het aangezicht van alle ramp
spoed die er is. Cynici mogen dan zeggen dat hoop niets
anders is dan uitgestelde teleurstelling, maar daar ga ik niet
in mee. Ik zeg liever: hoop verloren is al verloren.
 
Johan de Wit

In memoriam
Op 2 oktober overleed ons lid Mw. J. Schulting-Dubbel
boer (Jantje). Ze werd 95 jaar. Jantje was al geruime tijd
lid van onze vereniging. De laatste tijd was het i.v.m. haar
gezondheid niet meer mogelijk voor haar onze activitei
ten te bezoeken. Wij wensen familie en bekenden (als
nog) sterkte toe.

Op 30 oktober overleed ons lid Mw. Truus Stougie-Stolk
op de leeftijd van 93 jaar. Ook zij was al geruime tijd lid
van onze vereniging. De laatste tijd was het i.v.m. haar
gezondheid niet meer mogelijk voor haar om onze acti
viteiten te bezoeken. Wij wensen familie en bekenden
(alsnog) sterkte toe.

“Liefde … minnen en plussen” 
Muzikale Ontmoetingen
25 januari 2024 20:00 - 22:00
 
“Liefde … minnen en plussen” vertelt het verhaal over een
persoon die van geboorte tot het eind gevolgd wordt. Met
liedjes, afbeeldingen en sketches wordt het publiek mee
genomen in een avontuurlijke reis door aspecten van de
liefde. Liefde voor je moeder, voor school, voor God, de
natuur, enz. enz., met alle toppen en stroppen.
De voorstelling wordt gespeeld en gezongen door Maria
Sobral en Flip de Liema als verteller en muzikaal begeleider.
Het is een verhaal met onverwachte wendingen, bijzonde
re ontmoetingen en grappige voorvallen.
Maria José Sobral is afgestudeerd aan het Conservatorium
Jazz Zang en Wereldmuziek (Latin). Een allround zangeres
die alle stijlen beheerst en een ras-artiest en performer, die
professioneel en met veel passie haar status als zangeres
vervult. Een energieke performer met een waanzinnige
stem.
 
De inloop voor het concert is vanaf 19.30 uur. U wordt ont
vangen met een kop koffie/thee. Om 20.00 uur volgt het
concert van ongeveer 1 uur. Na het concert is er alle gele
genheid om met elkaar van gedachten te wisselen. Dit
onder het genot van wijn/sap en de alom bekende hapjes.
Rond 22.00 uur wordt de avond afgesloten.
Een kaartje voor een avond kost € 17,50. Dit is inclusief alle
consumpties. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschik
baar. U kunt reserveren via muzikale.ontmoetingen@gmail.
com.
U ontvangt daarop van ons een e-mail met het bericht of
we uw verzoek wel of niet kunnen honoreren. Zo ja: dan
wordt ook de wijze van betalen vermeld.
Het daarop volgende concert is op 25 april.
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De weerspiegeling van het leven
Hier zitten op een boomstronk geeft rust en ik overdenk,
overzie de omgeving, en besef dat alles om me heen mijn
binnenwereld weerspiegelt.
De warmte van de zon laat me genieten van alle warmte
die het leven me schenkt. Donkere wolken tonen de onvoor
spelbaarheid, waarschuwen me dat niets altijd maar blijft.
Het zuur van een mandarijn, die ik aan het snoepen ben,
herinnert me aan alle zure ervaringen. De taaie plakkerige
velletjes staan voor alles wat ik nog niet los kan laten. Ik kijk
hoeveel tijd ik nog heb en zie de slak naast me, die geen
enkel benul heeft van tijd.  Omgeploegde klei, mijn innerlijk
ligt hier bloot. Dit ben ik, ontvankelijk voor nieuw. Een sperwer
zoekt een prooi, en ik zoek ook.

Hinderlijke vliegen leren me om te gaan met zaken die ik
liever niet wil voelen. Vlinders doen me denken aan ieder
een die ik niet meer kan omarmen. Onkruid in vele soorten
staat voor alle gemaakte vergissingen in het leven. Geritsel
achter me houdt me alert.
Het geraas van verkeer verder weg geeft het geraas van
mijn hart weer. Een fel gekleurd oranje autootje springt als
een sprankje hoop uit de toon.
Het water links is helder en vol leven. Het water rechts is stil
en bedekt met een dikke laag kroos. Ik besluit verder links
te kijken. Er zit een reiger, zonder plan, die zwijgt en wacht
af wat er komen gaat.
Een fietser groet en passeert.
Hier is niets bijzonder en alles toch zo uitzonderlijk aanwezig.
Alles is zoals het moet zijn.
 
Yvonne.
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Contributie/Vrijwillige Bijdrage
Het boekjaar is alweer even bezig. Graag maken wij u
attent op het feit dat wij geen betalingsverzoek sturen
om de contributie over te maken. Wij vragen u dat te
doen op rekening NL96 INGB 0000 7882 60 t.n.v. Ned. Prot.
Bond Oud-Beijerland.
De bedragen zijn € 150,- p.p. voor een lid en € 75,- p.p.
voor vrienden. U kunt natuurlijk ook maandelijks een vast
bedrag overmaken. Hartelijk dank voor uw medewer
king.

Wij wenen u fijne feestdagen een een goed 2024.
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Agenda
December
17 DERDE ADVENT
Ds. R. Philipp (Rem.)
18 Cursus in Wonderen
20 Seniorenmiddag
24 GEEN DIENST
25 KERSTMIS Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
31 GEEN DIENST
 
Januari
07 Bijz. Bijeenkomst
Nieuwjaarsbijeenkomst
08 Cursus in Wonderen
11 Leesclub (13:30 uur)
14 Ds. R. Philipp (Rem.)
21 Open Ruimte Zondag
22 Cursus in Wonderen
25 Muzikale Ontmoetingen
28 Dhr. R. van der Keur (Vrijz. Ned.)
29 Mw. C. Toet: creatieve workshop

Februari
04 Bijz. Bijeenkomst
05 Cursus in Wonderen
11 Ds. A. Meiresonne (Rem.)
13 DoRe-Kring
18 Open Ruimte Zondag
19 Creatieve Bijeenkomst
25 Ds. A. van Meeteren (Vrijz. Ned.)
26 Mw. C. Toet: creatieve workshop
 
Maart 
03 Bijz. Bijeenkomst
10 Dhr. H. Le  Grand (Vrijz. Ned.)
11 Cursus in Wonderen
17 Geen Dienst (Open Ruimte Zondag)
18 Mw. C. Toet: creatieve workshop
18 DoRe-Kring, locatie elders
24 Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
25 Cursus in Wonderen
29 Goede Vrijdag
31 Eerste Paasdag Dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.)

www.editoo.nl


