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Voorwoord
Vraag de amandelboom…
op de tast geloven
is zoeken
is onzekerheid
is moed hebben
niet te weten
hoe Hij zich zal vertonen
 
maar ik zie Hem
in de bloemen en de bomen
in de bergen en rivieren
het maanlicht en de zon
in alles wat bijdraagt
aan mijn zijn
 
vraag aan de amandelboom
te vertellen over God
en hij zal bloeien
 
 
17 september 2023
Yvonne
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Ledenvergadering
De jaarlijkse ledenvergadering is op woensdag 29 no
vember. Aanvang 20.00 uur.Leden en vrienden ontvan
gen de stukken van de secretaris. U bent van harte wel
kom.

Godsdienstonderwijs
Wat we nu ‘bestuurskamer’ of ‘keuken’ in ons kerkje noe
men, was oorspronkelijk bedoeld als ‘catechisatiekamer’. 
Catechisatie is godsdienstonderwijs. Mej. A. Buisman ver
zorgde in 1905 de catechisatie. In  1980 kwam er aan de
bestemming van de ruimte voor godsdienstonderwijs een
einde. De ruimte is nu in gebruik als moderne keuken en
bestemd voor verhuur aan kleine groepen.
Bron foto’s: Historische vereniging OBL.

Muzikale Ontmoetingen
Op 16 november start onze welbekende serie ‘Muzikale
Ontmoetingen’. Dit keer met een vertelconcert met als
thema Lechajim – joodse feestverhalen en muziek door duo
Wilde Eend.  Gottfrid van Eck, verteller en klarinetten en Juul
Beerda, accordeon, vormen samn dit duo.

Wilde Eend bestaat sinds 1998 en heeft zich gespecialiseerd
in joodse muziek en verhalen. Hun verhalen zitten vol wijs
heid en humor, ernst en lichtvoetigheid. Hun sprankelende
muziek raakt een snaar; het is plezier om bij te huilen, verdriet
om op te dansen.
 
Het concept voor deze serie is ongewijzigd: een concert van
ongeveer een uur en aansluitend een hapje en een
drankje om gezellig na te praten.
De bijeenkomsten beginnen om 20.00 uur (zaal open: 19.30
uur). Kosten € 17,50 per avond, incl. alle consumpties en
hapjes. U kunt ook een passe-partout voor alle drie de
avonden bestellen voor € 45,-.
De twee volgende avonden zijn op 25 januari en 25 april
Reserveren is zeer gewenst en kan via muzikale.ontmoetin
gen@gmail.com Er is geen losse kaartverkoop op de avond
van het concert.

Startzondag
De Startzondag (3 september jl.), die werd voorbereid en gepresenteerd door de Programmacommissie, stond in het
teken van de aankondiging van het nieuwe jaarthema en het bijbehorende activiteitenprogramma, met name van de
Bijzondere Bijeenkomsten.
Maar voor daarmee werd begonnen werd, zoals elke zondag, de Paaskaars aangestoken en werd ter afsluiting van het
oude jaarthemva voor de laatste keer een strofe gelezen uit het gedicht van Tonha Schot. Zondag aan zondag werd uit
deze ‘lichtbron’ geput; steeds bij het aansteken van de Paaskaars. Vaak kwam het langs in de overdenking en onlangs
vormden enkele strofen samen de zegenbede.
We luisterden nog één keer … de laatste strofe, voor de laatste keer. Met oprechte dank aan Tonha. ’t Is mooi geweest!
 
Dat ’t je raakt, dat licht, van ontvangen,
van geven, van delen,
van liefhebben, van vertrouwen.
Dat ‘t je raakt dat licht …
 
Daarna werd het hoe, het wat en het waarom van het nieuwe jaarthema toegelicht. Hou-vast … ook, en misschien wel
vooral, te schrijven als Hou vast en Houvast. Dit werd ingeleid met een lied van Bløf, “Hou vol, hou vast“, met als refrein:
“Hou vol, hou vast; er is altijd nog m’n arm, die om je heen past; en altijd nog m’n schouder die je recht houdt … al is
het maar voor even”.
Na de nodige toelichtende woorden las Marleen Melis, lid van de Programmacommissie, onderstaand door haar zelf
geschreven gedicht met als titel “Hou-vast”. De woorden zullen vast nog wel een keer terugkomen!
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Marleen rondde haar bijdrage ze af met het lezen van de tekst van Lied 183 uit de bundel Zangen van Zoeken en Zien.
 
1. Wees de grond onder mijn voeten,     3. Wees de ziel van mijn gedachten,
wees het dak boven mijn hoofd;              wees de drijfveer van mijn hand.
wijs mijn richting op de route                  Breng het rijk dat wij verwachten
naar de toekomst - ons beloofd.             mede door ons doen tot stand.
Wees de bron waaruit ik put                   Inspireer ons dag aan dag
liefde, vrede en geluk.                            met uw Geest en geef ons kracht.
 
2. Wees de stem in onze stilte                  4. Wees de zekerheid als twijfel
en het oor dat ons verstaat;                      ons verlamt tot op het bot.
wees de warmte als de kilte                     Laat in ons het inzicht rijpen
onze liefde sterven laat;                            van wat mensen noemen: ‘God’,
en geef steeds betekenis                         en zaai twijfel in mijn geest
aan de vraag wat leven is.                        als ik u te zeker weet.
 
Hierna werd, ter afsluiting van de presentatie, geluisterd naar het lied ‘Mooi’ geschreven en gezongen door Maarten van
Roozendaal, met als terugkerende woorden:
‘Ach, ik ben goddank dus nog een keer een jonge lente waard.’ en ‘Dit is zo mooi. ’t Is om te janken, zo mooi!’
 
Elders in dit Vrijzinnig Perspectief vindt u overzichten van de geplande Bijzondere Bijeenkomsten voor het komende ker
kelijk jaar.

Open ruimte zondagen
Op 26 maart 2023 hebben wij een speciale ledenvergade
ring belegd met als doel om aan de hand van 5 stellingen
de meningen en wensen te peilen voor de koers en richting
van onze vereniging, de VNHW, mede gezien de ontwikke
lingen op landelijk niveau van Vrijzinnigen Nederland. Er
waren 24 aanwezigen.

Het bestuur zou n.a.v. de opmerkingen/suggesties voor de
zomer een besluit nemen over de koers. Hieronder vindt u
het resultaat van de inventarisatie en het bestuur heeft
besloten om in 2024 zeven zondagen met een open activi
teit alternatief in te vullen.

Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van deze activiteit wordt
georganiseerd door de huidige leden van de Programma
commissie of door het bestuur, maar door júllie als leden/
vrienden. De dienstdoende koster is slechts contactpersoon
van de gekozen activiteit. 

Als een activiteit je/u aanspreekt en je/u wilt dit gaan or
ganiseren, neem dan uiterlijk twee weken van tevoren
contact op met het dienstdoende bestuurslid in zijn/haar
rol als koster. Het dienstenrooster hangt in de bestuurskamer
en zal ook beschikbaar komen op onze website. Voor de
activiteit is een beperkt budget beschikbaar, vergelijkbaar
met een preekvergoeding.

Het vergt dus wel inspanning van u om volgend jaar iets te
organiseren, en we zijn als bestuur dan ook reuze benieuwd
hoe dit zal uitpakken. Mocht er op de aangewezen ’Open
Ruimte Zondag’ (ORZ)  geen activiteit plaatsvinden, dan
betekent dit een vrije zondag. Uiteraard zal ook dat via de
Nieuwbrief worden medegedeeld.  

Met vriendelijke groet,

Kees Boon
secretaris Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard

Suggesties invulling 'Open Ruimte
Zondagen'
Suggesties vanuit de leden voor invulling
’Open Ruimte Zondagen’ (ORZ)
  

•   Een wandeling met zingevende gesprekken onder
weg;

•   Lekenbijeenkomst door vrijwilligers ingevuld;
•   Muziekmaken tijdens huisconcerten;
•   Een maaltijdbuffet samen delen;
•   Meditatiestilte;
•   1 vrije zondag;
•   Activiteiten buiten de kerk;
•   Andere religieuze gedachten goed uitleggen;
•   Meer Bijzondere Bijeenkomsten in cursusvorm: 3x

schilderen, muziekmaken e.d.;
•   Gesprekskring, koffieochtend;
•   Expositieruimte bieden;
•   Meer maar dan kleine activiteiten;
•   Mini-concertjes;
•   Mantra;
•   Ontmoetingsplaats voor bezinning;
•   Gesprekken a.d.h.v. theezak-labeltjes;
•   Ontbijten met elkaar;
•   Waarde van liturgische teksten uitleggen.

 
 
Algemene opmerkingen (geen activiteit) vanuit de
leden/vrienden
 

•   Er is al voldoende afwisseling;
•   Hoe ga je dat 'meer' organiseren?
•   Graag kerk blijven;
•   Andere naam dan ‘kerk’ bezigen;
•   Strengere selectie bij uitnodigen voorgangers: alleen

die echt vrijzinnig zijn;
•   Bijzondere Bijeenkomsten en liturgische vieringen om

en om houden
•   Voorgangers zijn afwisselend remonstrants, doopsge

zind, PKN, rooms, vrijzinnig.
•   Eens met 1 zondag alternatieve invulling
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Seniorenmiddagen
Op 20 september en 20 december organiseren wij weer een
seniorenmiddag. Door corona was dat een tijdje niet mo
gelijk.

20 september 2023: “Over het dorp Oud-Beijerland’, een
presentatie door de Historische Vereniging.
Aanvang 14.30 uur.

20 december 2023: Een muzikale vertelling van het Kerstver
haal. Dit prachtige verhaal werd ooit opgeschreven door
Herman van Veen. Uitvoerenden The Voice Of Sound, met
o.a. Martine van Wensveen. Aanvang 14.30 uur.

Tijdens deze middagen zal Richard van der Keur (pastorale
zorg) ook aanwezig zijn. Einde van de middagen rond 16.30
uur. Natuurlijk is er koffie/thee en iets lekkers.

De seniorenmiddagen zijn bestemd voor onze leden/vrien
den van 60-plus. Zij hebben gratis toegang. Voor hun intro
ducé(e/s), die geen lid/vriend is/zijn, bedraagt de toe
gang 10,- euro p.p.

Wij hopen op een goede opkomst, maar willen wel graag
van tevoren weten hoeveel bezoekers we kunnen verwach
ten. Meldt u daarom van tevoren aan.
Dat kan via de mail contact@vrijzinnigenhoekschewaard.
nl of telefonisch via Dick Vermeij of
Yvonne Mallander.

Jarigen
15 sept. J.L.N. Koolschijn
18 sept. H. Hoek
24 sept. A.J. Hoek
05 okt. G.D.J. Stougie
16 okt. N.M.  van Veller
04 nov. A.S. Knol
10 nov. D. de Geus
19 nov. B.J. v/d Vijver
29 nov. S. de Koning
29 nov. C. Melles
Allen van harte gefeliciteerd!

De vrouw en man tot één maken,
Hans Stolp (2)
Adam en Eva

In de universele esoterische traditie is de eenwording een
regelmatig terugkerend begrip. In een tekst uit het Evange
lie van Thomas - in 1945 gevonden in Egypte in het zand
langs de Nijl - zien we hoe de overwinning op de dualiteit
en dus het streven naar eenwording door Jezus aan de
mens zelfs als levensopgave wordt meegegeven. Een be
langrijke opgave, want we leven immers in een wereld vol
tegenstellingen en dualiteiten.

Die vaststelling roept overigens wel allerlei vragen op. Bij
voorbeeld deze: is onze aardse wereld altijd een wereld vol
tegenstellingen geweest, of was er ooit een wereld zonder
tegenstellingen en dus een wereld vol harmonie en vrede?
Die was er volgens de Bijbel zeker.

Maar toen kwam het moment, vertelt de Bijbel verhalend,
waarop de slang (ofwel Lucifer) in het Paradijs op de mens
begon in te werken. Dat gebeurde in Lemurië, het tijdperk
dat aan Atlantis voorafging. Door de verleidingskunsten van
Lucifer viel de ene oermens Adam - die androgyn en dus
mannelijk en vrouwelijk beide was - in tweeën uiteen: in een
vrouwelijk deel dat Eva werd genoemd, en een mannelijk
deel dat Adam werd genoemd, naar de oermens Adam.

Dat laatste heeft voor veel misverstanden gezorgd. De
mensen waren in latere tijd namelijk niet meer in staat on
derscheid te maken tussen de oermens Adam en het
mannelijk wezen Adam dat na de splitsing van de oermens
Adam ontstond.

Daardoor ontstond de misvatting dat Eva, het vrouwelijke
deel, slechts een afgeleide was van Adam. Die misvatting
werd versterkt door een verkeerde vertaling. In Genesis
(2:21,22), het begin van de Bijbel, wordt verteld dat Eva
ontstond uit een van de ribben van Adam. Het Hebreeuwse
woord dat met ‘rib’ is vertaald, kan echter ook ‘de helft’
betekenen. En dat moet in dit geval de passende vertaling
zijn. Eva is dus niet uit een rib van Adam voortgekomen,
nee, zij is de helft van de oermens Adam. En die ene oer
mens is uiteengevallen in een vrouw en een man.

Voor de spirituele denkers uit vroeger tijden was het dan
ook duidelijk: in de oertijd waren man en vrouw één. Er
bestonden alleen maar androgyne wezens op aarde, een
wezen dat man en vrouw beide was. Naar die toestand
moeten wij nu weer streven, zodat we weer een androgyn
wezen worden en de dualiteit overwinnen. Dat betekent dat
ieder van ons zowel het mannelijke, als het vrouwelijke in
zichzelf tot ontwikkeling moet brengen. Want dat is het wat
de bovenstaande tekst bedoelt: dat we het mannelijke en
het vrouwelijke in onszelf weer tot één maken.

(wordt vervolgd)
Bron: Verwachting Nr.106
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De vergeten moedergodin
Op een van mijn strooptochten in kringloopwinkels trof ik
een boekje met de titel “De vrouw in het sprookje” aan. Het
was geschreven door Marie-Louise von Franz, de naaste
medewerker van C.G. Jung, en zij behandelt in het boekje
acht sprookjes, waarvan het eerste Doornroosje is. De in
houd van dit sprookje in enkele zinnen:
 
Een koning en koningin krijgen na jaren hun kinderwens
vervuld. De koningin brengt een beeldschoon meisje ter
wereld. Een boze fee spreekt een vloek uit: “Op haar vijftien
de verjaardag zal de prinses zich prikken aan een spinne
wiel en sterven”. Een andere fee verzacht de vloek: “Sterven
zal ze niet, maar wel honderd jaar slapen”. Aldus geschied
de. Het meisje prikt zich, iedereen in het paleis valt in slaap
en honderd jaar later kust een prins het meisje wakker.
 
De boze fee was niet uitgenodigd voor de kraamvisite,
ontsteekt daarover in woede en spreekt de vloek uit dat het
meisje zal sterven. Hier duikt het motief van de vergeten
moedergodin op. De genegeerde moedergodin is buiten
staander geworden. Volgens Von Franz raakt dit beeld
vrouwen onbewust.

 
Blijkens de historie van het westerse christendom is dat niet
denkbeeldig. In dat christendom wordt een God-Vaderfi
guur aanbeden die zich in zijn zoon Christus incarneert en
ook de Heilige Geest is. Maar binnen voorchristelijke be
schavingen speelde de moedergodin een belangrijke rol.
In het officiële christendom echter, werd het bestaan van
de moedergodin genegeerd. Zij kreeg later weer de gestal
te van de Maagd Maria, maar aan haar werden alleen die
eigenschappen toegedicht die door mannen als wenselijk
werden gezien. In de christelijke patriarchale traditie ont
breekt daarom een religieus symbool voor de vrouw. Zij is
de vergeten moedergodin en het is niet ondenkbaar dat
dat mede de oorzaak is van de zoektocht van vrouwen naar
het wezenlijke van hun vrouw-zijn.
 
Johan de Wit,
voorganger Zeist
Bron: www.vrijzinnigen.nl

In Memoriam
Op 5 september overleed op bijna 98-jarige leeftijd ons lid Piet Roskam te Maasdam. Piet was al geruime tijd lid van onze
vereniging. Tot aan de coronaperiode was hij een regelmatig bezoeker van onze diensten/vieringen. Hij kwam dan zelf
met de auto van Maasdam naar Oud-Beijerland. In die tijd was hij ook een enthousiast lid van ons gelegenheidskoor.
En zong hij mee met de Christmas Carols. Overeenkomstig zijn wens heeft het afscheid en de crematie op maandag 11
september in besloten kring plaatsgevonden.
Wij  wensen familie en bekenden alle sterkte toe.
Bestuur Vrijzinnigen Nederland
Hoeksche Waard
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Agenda
September
24  Dhr. J. Kubacki (Vrijz. Ned.)
Oktober             
01 Bijz. Bijeenkomst
08 Mw. I. Verberk (Vrijz. Ned.)
09 Cursus in Wonderen
10 DoRe-Kring
15 Dhr. R. v/d Keur (Vrijz. Ned.)
20 Seniorenmiddag
22 Mw. Ds. L. Lafeber (PKN)
23 Cursus in Wonderen
26 Leesclub
29 Mw. M. Zandbergen (Vrijz. Ned.)
November        
05 Bijz. Bijeenkomst
06 Cursus in Wonderen
12 Dhr. A. van Meeteren (Vrijz. Ned.)
13 DoRe-Kring
16 Muzikale Ontmoetingen
19 Dr. K. Holtzapffel (Rem.)
20 Cursus in Wonderen
26 LAATSTE ZONDAG KERKELIJK JAAR
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)
29 Ledenvergadering
December         
03 Bijz. Bijeenkomst
Programma Commissie
10 TWEEDE ADVENT Ds. A. Meiresonne (Rem)
12 DoRe-Kring

www.editoo.nl


