
WELKOM 

Startzondag 2023 



STARTZONDAG 2023 

Welkom
Aansteken van de Paaskaars

Dat ’t je raakt, dat licht, van ontvangen, van 
geven, van delen,

van liefhebben, van vertrouwen. 
Dat ‘t je raakt dat licht …



STARTZONDAG 2023

Presentatie van het nieuwe jaarthema

-Hou-Vast – Hou vast – Houvast- 

Presentatie van het nieuwe jaarprogramma 



We gaan luisteren naar: 

Hou vol, hou vast 

BLØF
https://www.youtube.com/watch?v=0ZO1d1sHNiM

https://www.youtube.com/watch?v=0ZO1d1sHNiM


Houvast: veilig aan de steigers in de haven! 



Hou-vast



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Gedragen door moeder, gekoesterd door vader,

als kind geliefd en omringd door velen,

Een basis om vanuit op te groeien,

een houvast om op terug te vallen



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Al spelend de wereld ontdekken

en verkennen wat de mogelijkheden zijn.

Alleen, of vasthouden aan elkaar,

lachend of huilend, teleurgesteld of opgewekt



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Verliefd worden, in elkaar opgaan,

van alles samen doen maar eigenheid bewaren.

Elkaar koesteren en vasthouden

volop genieten maar ook vrij laten.

 



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Een eigen plek creëren, zoeken en vinden 

van een baan, hobby’s, doel en zin.

Toch, in verbinding zijn met anderen,

biedt kracht en inspiratie.



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Ieder is deel van de wereldbevolking,

met zorg voor de aarde waarop we wonen.

Een zware taak die door samenwerking,

verbinding en steun aan elkaar lichter wordt.



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Door de jaren heen groeien we op ons pad,

moeten we soms omgaan met tegenslag. 

Dan putten we uit onze wortels die houvast geven, 

Om weer opnieuw levensvreugde te vinden.



Hou-vast

Het leven is een reis,

die gaan we alleen, maar niet helemaal…

Waaruit put je kracht en wie biedt troost?

Wat sterkt je zelfvertrouwen, biedt houvast?

Hoe kan je naar het licht blijven groeien?

Is dat de liefde van God, als bron van ons bestaan?



Lied 183 Zangen van zoeken en zien
Dichter: Reinier Kleijer

1. Wees de grond onder mijn voeten, 3. Wees de ziel van mijn gedachten,

wees het dak boven mijn hoofd;  wees de drijfveer van mijn hand.

wijs mijn richting op de route  Breng het rijk dat wij verwachten

naar de toekomst - ons beloofd.  mede door ons doen tot stand.

Wees de bron waaruit ik put  Inspireer ons dag aan dag

liefde, vrede en geluk.   met uw Geest en geef ons kracht.

2. Wees de stem in onze stilte   4. Wees de zekerheid als twijfel 

en het oor dat ons verstaat;  ons verlamt tot op het bot. 

wees de warmte als de kilte  Laat in ons het inzicht rijpen 

onze liefde sterven laat;   van wat mensen noemen: ‘God’, 

en geef steeds betekenis   en zaai twijfel in mijn geest 

aan de vraag wat leven is.   als ik u te zeker weet.



We gaan luisteren naar: 

Mooi 

Maarten van Roozendaal
https://www.youtube.com/watch?v=_ZaU-O3u2bA

https://www.youtube.com/watch?v=_ZaU-O3u2bA


Even  pauzeren 

Met koffie en thee 



Bijzondere Bijeenkomst
1 oktober 2023

Lezing door

Lieke Bosveld 
Uitvaartondernemer in Zierikzee 

Voorganger in liturgische vieringen met een vrijzinnige signatuur 

Begeleidster Centrum voor Zelfbezinning

Thema: Afscheidsrituelen als houvast
    

      

   Over stervensbegeleiding, afscheid en rouwverwerking 



Bijzondere Bijeenkomst 
5 november 2023



Bijzondere Bijeenkomst 
3 december 2023 

Sandrina Niemantsverdriet
Destination Coach,  Praktijk De Dialoog Zuid-Beijerland 

Thema: 

“Als God liefde is, wie zijn wij dan?” 

Geïnspireerd door :  

Een Cursus in Wonderen 



Nieuwjaarsbijeenkomst 
7 januari 2024 

Houvast in het nieuwe jaar 

Interactieve bijeenkomst 

verzorgd door de 

Programmacommissie 



Bijzondere Bijeenkomst 
4 februari 2024

Preek van de Leek 
door

Robert Derksen

 Cabaretier en dichter

healing en coaching – spirituele reisvakanties 



Bijzondere Bijeenkomst 
3 maart 2024

     

   Stichting Ambulance Wens

 presenteert zich …  



Bijzondere Bijeenkomst
29 maart 2024

Bezinningsbijeenkomst 

met muziek die passend is 

bij het lijden



Bijzondere Bijeenkomst 
7 april 2024

Lezing door 

Anne-Maria van Hilst 

Historica met passie voor interreligieuze dialoog

Museumdocent voor Ons’ lieve Heer op Solder en Joods Cultureel 
Museum 



Bijzondere Bijeenkomst 
5 mei 2024 

Bevrijding(sdag) in 
vrijheid  

Verzorgd door de Programmacommissie 
met medewerking van: 

Muziekvereniging De Bazuin 



Bijzondere Bijeenkomst
2 juni 2024 

Opsoek naar Ubuntu
Ik ben omdat wij zijn! 

Lezing door Annette Nobuntu Mul;  
                                       opleider, trainer, spreker, auteur;

                                   founder Ubuntu Society en voorzitter 

                                         Stichting Ubuntu Nederland 

                         Ons sien mekaar!



Seniorenmiddag

Over het dorp 

Oud-Beijerland 

woensdag 20 september 2023

aanvang: 14:30 uur 



Seniorenmiddag 

Muzikale vertelling van het 

Kerstverhaal 

door 

The Voice of Sound 
Samantha Nice en Martine van Wensveen 

Woensdag 20 december 2023

Aanvang: 14:30 uur 



LEESKRING

om de 6 à 7 weken op donderdagmiddag 

in ons kerkgebouw met zo’n 10 deelnemers

keuze van een boek op aanraden uit de kring

coördinatie: Rita Dijkstra – 06-37479314
aankondigingen via de wekelijkse Nieuwsbrief  



Creatieve workshop met Connie Toet 

     Neurographic Art – Vilten – Schilderen 

rondom het jaarthema 

Hou-vast

29-01-2024 – 19-02-2024 – 18-03-2024 

19:30 uur tot 22:00 uur 

          Bijdrage voor leden en vrienden € 10,00 per avond - incl. materialen
(voor anderen geldt een bijdrage van € 20,00) 



Muzikale Ontmoetingen 

Onze vertrouwde serie 

mini-concerten 

komt er ook dit seizoen weer aan! 

Noteer alvast de data: 

16 november 2023 - 25 januari 2024 - 25 april 2024
-verdere informatie via de Nieuwsbrief- 



Overige activiteiten: 

Een Cursus in Wonderen 
door 

Erik Besteman 

Zie voor informatie en data: 

www.erikbesteman.nl 

http://www.erikbesteman.nl/


Open Monumentendag 2023

                                op zaterdag 9 september a.s.

                    

                                             is ons kerkje open

                                                     van 10:00 – 16:00 uur



Tot besluit: 

Dank voor uw komst

Fijn dat u er was 

Wel thuis en mooie week gewenst

Ons sien mekaar! 
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