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Vrijzinnig Perspectief
Hoeksche Waard

Huis

Het is mooi een huis te zijn
voor het enige hart
dat je niet wil achterlaten

Het is mooi een ladder fe zijn

voor kinderen
die op een sombere dag
naar de zon willen klimmen

Het is mooi een deur tfe zijn
zachtjes knarsend

maar foch opengaand
voor al wie wil binnengaan

En een raam

waarin het licht niet dooft
voor al wie denkt:

het is al laat

Vjatsjeslav Koeprijanov
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Zeer aansprekende Bijzondere Ontmoetingen

De Bijzondere Bijeenkomsten, die de Programmacommissie dit jaar organiseerde, bleken, al terugkijkend voor
velen zeer aansprekend te zijn geweest.

Het begon al met de zeer poétische Preek van de Leek, die door de jonge
dichter en Taalkunstenaar Willem Smit op 5 februarijl. in ons kerkje werd

. gehouden.

N Smit begon zijn preek met “Zojuist ging hier het Gloria van Vivaldi door de

.~ » gewelven. Stelt u het zich eens voor: u loopt over een asgrauw
industrieterrein. En ineens hoort u deze klanken. Even verderop, in een
openstaande loods van een autosloopbedrijf, ontdekt u de bron van dit geluid:
het Concertgebouworkest op volle sterkte, vergezeld door een honderdkoppig
koor in feestelijke avondkleding. Dat zou toch op 2’'n minst verrassend te noemen zijn. Een contrastervaring”.
De volledige tekst van de Preek van de Leek-viering is terug te lezen via onze website, onder het kopje
‘interessant-overig’. Doen!

Vervolgens, op 5 maart jl., was er Ton de Kok. Altijd goed voor een goed verhaal; deze
keer over ‘Kunstenaars en het bestaansmysterie”.

In een beeldrijke lezing passeerden de schilders Vincent van Gogh, Edvard Munch en
Piet Mondriaan de revue. Ook de tekenaar Leo Vroman en de beeldhouwer Gustav
Vigeland kwamen aan bod. De Kok liet de aanwezigen zien hoe deze kunstenaars in
hun werk tot uitdrukking hebben willen brengen hoe intens zij in hun leven met het
mysterie van het menselijk bestaan zijn bezig geweest.

Daarna kwam, op 2 april jl., kunsthistorica Patricia Huisman op

bezoek. Onder het motto ‘Het licht in de schilderkunst’ wervelden talloze prachtige
beelden en even zo prachtige uitspraken en toelichtingen over de vele bezoekers heen.
Het viel, alles bij elkaar, zeer in de smaak.

Op zondag 7 mei jl. was Johan Goud te gast. Zeer getalenteerd spreker en preker; gepokt
en gemazeld in, met name, de vrijzinnige benadering van, tal van religieuze, filosofische
en spirituele aspecten van geloven. Onder de titel ‘Het licht in de poézie’ wist hij de
aanwezigen te boeien en uit te dagen. Goud las, onder andere, het gedicht “Winter’ van
Herman de Coninck.

Als ‘aandenken’ aan deze bijzondere Bijzondere Bijeenkomst ... hierbij de tekst:

Winter

Je ziet weer de bomen
door het bos, en dit licht
is geen licht maar inzicht:
er is niets nieuws

zonder de zon.

En toch is ook de nacht niet
uitzichtloos, zo lang er sneeuw ligt

is het nooit volledig duister, nee,

Er is de klaarte van een soort geloof
dat het nooit helemaal donker wordt.
Zo lang er sneeuw is, is er hoop.




een mooie afsluiting!

De laatste Bijzondere Bijeenkomst van dit seizoen was die met Frank Kazenbroot. Op
zondag 4 juni jl. was ons kerkje bijna letterlijk (lees: er moesten zelfs mensen
plaatsnemen bij het orgell) tot de nok gevuld.

Kazenbroot, voormalig kloosterling en thans geestelijk verzorger in het Langeland

. Ziekenhuis in Zoetermeer, verzorgde, evenals vorig jaar, een muzikale lezing over het
leven en het werk van de in 2016 overleden Canadese tekstdichter en zanger Leonard
Cohen. Met als thema “Woorden van liefde’ waren verschillende liederen van Cohen te
beluisteren en Kazenbroot lichtte ze op zijn eigen wijze toe. Het geheel viel zeer in de
smaak en maakte tijdens de koffie en de thee na afloop nog veel tongen los. Al met al

Twee van de zes liederen die klonken: ‘Ain’t no cure for Love’ en ‘So long, Marianne’.

Alles bij elkaar kan de Programmacommissie terugkijken op een geslaagd ‘Bijzondere Bijeenkomsten-jaar’. Met
dank ook aan de redactie van ‘Het Kompas’ en HW-Nieuws voor het plaatsen van de steeds weer door ons
aangeleverde teksten. Zoiets mag ook wel eens gezegd worden! Toch?

Op zondag 3 september a.s., de ‘Startzondag’, presenteert de commissie haar nieuwe jaarprogramma.

Namens de Programmacommissie,
Arie den Hoed

Kring Hoeksche Waard

Na corona heeft de gesprekskring Hoeksche Waard een
doorstart gemaakt en komt nu samen in het kerkje van
Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard in Oud-Beijerland.
Oorspronkelijk was het een gesprekskring van doopsgezin-
den en remonstranten uit de Hoeksche Waard, de DoRe—
kring, die de afgelopen jaren bijeenkwam ten huize van
Carla en Johan Steenhuis. In de loop van de tijd kwamen
er ook geinteresseerden bij vanuit Vrijzinnigen Nederland
Hoeksche Waard. Sinds vorig jaar heeft VN Hoeksche Waard
de kring ‘geadopteerd’, zijn er nog meer vrijzinnigen en
andere belangstellenden aangehaakt en kunnen we ge-
bruikmaken van de bestuurskamer van het kerkje.

Ik heb de kring overgenomen van Han Cuperus en namens
de remonstranten begeleidt Tjaard Barnard al jaren deze
kring. Wij komen afwisselend bij elkaar op een maandag-
of dinsdagavond. ledereen krijgt van te voren een hoofd-
stuk uit het boek dat we lezen toegestuurd, en dat bespre-
ken we met elkaar.

Het afgelopen seizoen hebben wij ons beziggehouden met
het boekje ‘Mijn held en ik, autobiografisch bijbellezen’. In
elf hoofdstukken lezen remonstrantse predikanten een bij-
bels verhaal door een autobiografische bril. Ze verbinden
hun bijbelse held met hun eigen levenservaringen. Dat
waren mooie en indringende verhalen over verraad of
angst, over ontluikende liefde of verwondering.

Een verrassende held was Simson (Richteren 15), die met
een enorme koppigheid honderden Filistijnen van het leven
beroofd heeft en foch door God tot Israéls aanvoerder
gekozen werd. Was hij een wispelturige driftkop of een
grensganger die gaat waarheen de Geest hem drijft? We
raakten in gesprek over deze held, hoe zo'n geweldenaar
een held voor je kan zijn en wat de diepere betekenis is van
dit bijbelverhaal. Wat doet geweld met ons? Laten wij ons
wel eens drijven door de Geest? Heblben wij wel eens keuzes
gemaakt waarvan we ons achteraf afvroegen, hoe kwo-
men we daarop, heeft God hier iets mee te maken?

Andere helden waren o.a. het meisje uit het Hooglied, de
staatssecretaris van Efeze en Judas. Bij die laatste held ging
het over de lastige vraag of zijn verraad van Jezus al bij
voorbaat vergeven is. Was hij een pion van God in het
verhaal of een mens die uit onvrede en teleurstelling een
vrije keuze maakte. Het probleem is dat wanneer Judas was
voorbestemd om Jezus te verraden en daarmee de verlos-
sing van de mens mogelijk te maken, dat de vraag dan is:
hoe kan hij dan verantwoordelijk worden gehouden voor
zijn daden? Stel je voor dat Judas naar zijn geweten had
geluisterd en Jezus niet had verraden? Hoe had Gods
toekomst er dan uitgezien, geen Koninkrijk op aarde?

We kwamen er niet helemaal uit. Wel ontdekten we dat er
in de loop der eeuwen heel verschillend over Judas en zijn
rolin de arrestatie van Jezus gedacht wordt en dat dit mede
gekleurd wordt door de context waarin je leeft en leest. Ter
illustratie luisterden we naar een lied uit de film/musical JC
Superstar. Daar is Judas juist geen rebel, hij is bang dat de
beweging rond Jezus tot een opstand leidt. De musical
begint als Judas zijn vrees uitspreekt dat Jezus zich niet meer
beperkt tot goede daden, maar ook zelf gaat geloven wat
de mensen over hem vertellen: namelijk dat hij de zoon van
God is. Dan zal de massa volgelingen van Jezus niet meer
in bedwang fe houden zijn, zodat de Romeinen zullen in-
grijpen, met een bloedbad tot gevolg. Judas zingt : 'If you
strip away the myth from the man, you will see where we all
soon will be’. Als je de mythe van de man weghaalt, zie je
waar dit foe gaat leiden. Judas is er zelfs van overtuigd dat
Jezus zelf zijn verraoad zou goedkeuren. Judas als held
omdat hij laat zien wat verraad met je kan doen.

Elke bijeenkomst verloopt anders, want iedereen mag zijn
of haar ervaring of ideeén inbrengen en zo dwalen we soms
flink af en soms blijven we dicht bij de gelezen tekst. Dit
maakt elke ontmoeting van de kring zo boeiend. Na de
zomer zullen we aan de gang gaan met gelijkenissen en
welke betekenis die kunnen hebben voor onze tijd en ons
leven. We doen dat aan de hand van het boekje ‘Geef mij




die dwaze meisjes maar’, samengesteld door Koen Holt-
zapffel.

De kring wordt op voorireffelijke wijze gecodrdineerd door
Sietske Knol en zij zorgt er elke keer voor dat wij de te lezen
teksten via de mail ontvangen, dat de bestuurskamer op
een aangename temperatuur is en dat er koffie en thee
klaarstaat met lekkere koekjes. Meer informatie over het
komende seizoen kunt u bij haar krijgen (a.s.knol@upcmail.
nl) of houd de agenda in de gaten.

Henriette van Dunné

Het ontladen ontdekken

Het is zomer. Veel mensen vieren vakantie. De een zoekt
rust, de ander avontuur. In ieder geval is het idee van vo-
kantievieren om ereven helemaal uitte zijn, met lijfen geest.
Al maakt dit digitale fijdperk het ons niet eenvoudig; met
felefoon en oplader op zak reist het thuisfront voortdurend
met je mee. Opladen lijkt eenvoudiger dan ontladen.

Toch kan juist het ontladen ons goed doen. Even niets meer
hoeven, ook niet van jezelf; ruimte maken in je geest. Zelf
frek ik het liefst naar de natuur. Wandelschoenen aan, en
dan de omgeving verkennen en ervaren. Roufes uitstippe-
len doe ik steeds minder; ik ga gewoon en zie wel. Op de
cadans van mijn voetstappen vloeien mijn gedachten als
vanzelf het hier en nu binnen.

Met een beetje geluk waait de sensatie je vanzelf tegemoet.
Dwalend door een bos zie ik een boom met een opvallend
grillige stam en weelderige bladeren. Ik val stil, de tijd mét
mij. k denk aan Genesis en de boom van goed en kwaad.
De boom die ons herinnert aan onze grenzen, en wat wij
binnen die grenzen te doen hebben: een zegen zijn voor
de wereld. Zorgdragen voor de schepping in plaats van
bezitten, want daar komen alleen maar ongelukken van,
zoals we nu ook zien in de verslechtering van onze natuur
en daarmee de luchtkwaliteit. Terwijl scheppen in de Bijbel
Nnu juist betekent: majesteitelijk maken. En dat is niet aan
fijd gebonden, maar gaat om een voortdurend handelen.
Dat vraagt om zorg en aandacht.

Dat brengt me bij Fernando Pessoa (1888-1935), een van
de belangrijkste dichters uit de Portugese literatuur. “lk ge-
loof niet in God omdat ik hem nooit gezien heb”, schrijft hij
in zijn gedicht 'Eris metafysica genoeg in denken aan niets'.
(Over ontladen gesproken.) Maar weten dat je God nooit
gezien hebft, veronderstelt dat niet een helder beeld van
diezelfde God? In zijn gedicht neemt Pessoa ons mee op
zijn ontdekkingstocht; we gaan van maanlicht naar zon en
van bomen naar bergen.

Om zo te kunnen schrijven, moet je goed en met aandacht
kunnen waarnemen. "Leven is niet noodzakelijk, scheppen
daarentegen wel”, heeft Pessoa, een kunstenaar in een-
zaamheid, ooit gezegd. Welnu, Pessoa schiep een talig
woordenrijk, waarbinnen voor de ziel nog altijd veel te
ontdekken valt.

Juistin een talig woordenrijk past ook stilte, want alleen dan
maken woorden een diepe landing. Gelukkig zijn wij daar
in onze geloofsgemeenschap goed in. Het mooie van onze
liturgie is immers, dat die sfilte is ingebouwd. Het is ons niet
vreemd om soms heel even de woorden te laten voor wat

ze zijn en de stilte de stilte te laten.

Zomaar enkele gedachten die je toe kunnen waaien als je
van opladen naar ontladen gaat. Na de zomer komt de
wissel dan vanzelf. Dan stappen we een nieuw seizoen in
en mogen we ons, in ontmoeting met elkaar, opnieuw laten
voeden door inspirerende vieringen, muzikale avonden en
interessante themabijeenkomsten. Van ontladen naar op-
laden. Ik verheug mij erop u dan weer te zien.

Richard van der Keur

In memoriam

Op 3 juni overleed op 87-jarige leeftijd ons lid Ineke Ver-
hagen-Kruithof, sinds 14 mei 2021

weduwe van Jaap Verhagen. Ineke was geruime fijd lid
van onze vereniging en een graag

geziene bezoeker van onze diensten en andere activitei-
ten. De crematieplechtigheid was op vrijdag 9 juni in
crematorium Hoeksche Waard. Er waren verschillende
(bestuurs)leden bij de plechtigheid aanwezig. Wij wen-
sen familie en bekenden alle sterkte toe.

Bestuur VNLHW

Licht

Teken van warmte, die jij verspreidde
Licht van je liefde

Licht van je lachen

Licht van je zorgen

Licht van je zingen

Licht van je werken

Licht van je wensen

Licht van je dromen

Licht van je denken

Licht van je leven

Jouw leven met ons.

Zo zal licht ons blijvend verbinden
En zal ons troosten

In donker en kou




Thich Nhat Hahn (Thay)

Op eerste pinksterdag was er een viering/dienst waarin dhr.
Hans Le Grand voorging. Het thema van de viering was:
'Meditateren geinspireerd door Carl Rogers, Ken Wilber en
Thich Nhat Hanh.' Het was een bijzondere (inspirerende)
bijeenkomst. Hieronder meer over Thich Nhat Hanh.

Vrij zijn waar je ook bent

Thich Nhat Hanh (of Thay, zoals zijn leerlingen hem noemen.
Thay is Vietnamees voor leraar) schreef vele teksten,
waaronder het boekje 'Vrij zijn waar je ook bent’. Dit is een
uitgeschreven lezing, die hij had gegeven in een Ameri-
kaanse gevangenis.

His life was his message

Wat die boodschap is? Daar kun je boeken mee vullen en
gelukkig zijn die boeken er ook. De kortste omschrijving die
te bedenkenis: 'Wees aanwezig voor jezelf en anderen, heb
compassie en respect voor alles wat leeft en geniet van al
het goede en mooie dat onze aarde fe bieden heeft.'
Hieronder staan vijf inzichten van hem.

Inzicht 1: We are inter-beings

In het boeddhisme wordt benadrukt dat niets in tfotale af-
zondering kan bestaan. Alles en iedereen bestaatin samen-
hang met al het andere. Thay noemde dat ‘Infer-being’ en
lichtte dit begrip vaak als volgt toe: "Zou jij kunnen bestaan
zonder de eindeloze rij van je voorouders? Zonder de
zuurstof die de bomen produceren? Zou je dagelijkse
voedsel kunnen bestaan zonder aarde, zonlicht, regen en
hetwerk van vele boeren?" Een bekende uitspraak van Thay
is: "Als je de regen en het zonlicht uit een roos haalt. Wat
blijft er dan over van de roos?"

Inzicht 2: Happiness is the way

Thay vertelde vaak dat in en om je heen altijd méér dan
genoeg voorwaarden fe vinden zijn om gelukkig te zijn. Hij
demonstreerde dat simpelweg door het stralend en vol
overtuiging te vertellen en dat werkte ongelofelijk aanste-
kelijk. Net als bij de oplossingsgerichte benadering gelooft
men in zijn traditie dat wat je aandacht geeft groeit. Zo
wordt er vaak gezegd: geef vooral de positieve zaadjes
water. Door telkens weer dankbaar te zijn voor dat wat er
alis, gaje het zelf ook steeds meer ervaren. Thay: "Eris geen
weg naar geluk. Geluk is de weg.

Inzicht 3: Input is output

ledereen weet dat je moet opletten wat je in je mond stopt.
Maar Thay leerde dat je ook moet opletten wat je in je hoofd
stopt. Eenvoudig gezegd: inputis output. Dat je gezondheid
achteruit gaat als je alleen maar ongezond eet is logisch.
Maar waarom zou dat anders zijn voor je geestelijke voe-
ding? Ook daar kun je kiezen tussen snacks en real nutrition.
Natuurlijk: een snackje op zijn tijd is heerlijk, zowel voor je
mond als je hoofd. Maar wellicht is leven volgens de 80-20
regel, zowel qua fysieke als geestelijke voeding een goed
idee.

Inzicht 4: The way out is the way in

Als we het zwaar hebben of ongelukkig zijn, dan neigen
velen van ons erfoe om het geluk buiten onszelf te zoeken.
We gaan dan shoppen, drinken, roken, snoepen, etc. We
hebben allemaal zo onze ‘ontsnappingsroutes’. Het lastige
is alleen dat deze routes slechts tijdelijke opluchting bieden.
Nadat ze zijn uitgewerkt, begint het hele circus vaak weer
overnieuw. Thay raadde zijn leerlingen altijd een andere

route aan en zei: "Ga maar naar binnen, haal bewust adem
en zorg liefdevol voor je pijn. Omarm dat kleine meisje of
jongetje in jou en wees er lief voor." In het begin denk je
‘het klinkt logisch, maar hoe doe je dat?” Door Mindfulness
gaat dat steeds beter.

Inzicht 5: Your presence is a gift

"Je aanwezigheid is je mooiste geschenk" zei Thay vaak.
Hoe meer je daarover nadenkt, des te meer denk je daf hij
gelijk heeft. Ga maar na: hoe ervaar je een ouder, partner,
docent, coach die niet volledig aanwezig is, maar in ge-
dachten ergens anders? Nu is het heel menselijk om soms
even afgeleid fe zijn, maar als het je intentie is om er hele-
maal te zijn, dan maakt dat al een groot verschil. Thay had
hiervoor zelfs een magische mantra... Misschien verwacht
je nu enkele onbegrijpelijke woorden in het Sanskriet? Zijn
mantra luidt echter: ‘Ik ben er voor je’.

Thich Nhat Hanh overleed 22 januari 2022 op 95-jarige

leeftijd
Uil
4

De vrouw en man tot @één maken,
Hans Stolp (1)

In het Evangelie van Thomas staat in logion 22 deze tekst:
Jezus zei tot hen:
Als jullie de twee één maakt
en als jullie het innerlijk maakt
als het uiterlijk,
en het uiterlijk als het innerlijk
en het boven als het beneden,
en als jullie het mannelijke
en vrouwelijke tot één maakt,
zodat het mannelijke niet mannelijk
zal zijn
en het vrouwelijke niet vrouwelijk,
()
dan zullen jullie binnengaan
in het Koninkrijk.

De mening van de ander doorvoelen en erin kruipen
Deze tekst gaat over de eenwording: van man en vrouw,
van binnen en buiten, en van hemel en aarde, ofwel van




boven en onder. Voor de huidige fijd is dit misschien wel
een belangrijke tekst, want we frekken ons in deze tijd juist
steeds meer ferug in onze eigen meningen en opvattingen
en bestoken van daaruit de meningen en ideeén van de
ander die tegenovergesteld zijn aan de onze.

En toch gaat het erom, zegt deze tekst uit het Thomasevan-
gelie, om je niet in eenzijdigheid op te sluiten, maar om je
innerlijk te verbinden met de tegenovergestelde opvattin-
gen.

Rudolf Steiner zegt zelfs dat je die tegenovergestelde me-
ningen niet alleen moet invoelen, maar dat je er in moet
kruipen om ze helemaal te kunnen doorgronden zonder te
oordelen!

Als je dat doet, zul je als vanzelf de weg van het midden
vinden, ofwel een visie die recht doet aan jouw opvattingen
én aan die van de ander. Die weg van het midden wordt
in de tekst van Thomas 'de twee tot €én maken' genoemd.
Ook wordt dat in de spirituele literatuur wel de weg van de
eenwording genoemd.

(wordt vervolgd)

Bron: Verwachting Nr. 106

God onder de mensen

Tiidens de dienst van 10 juni nam onze voorganger van die
dag, Tjaard Barnard, een verhaal uit het boekje 'God onder
de mensen’ van Toon Tellegen als verfrekpunt voor het
thema van zijn overdenking: "God kennen aan de hand
van een ongemakkelijk verhaal”.

We kennen Toon Tellegen vooral van zijn dierenverhalen
over de mier en de eekhoorn. Ze worden ook door volwas-
senen graag gelezen. maar dit werkje is van een geheel
andere orde.

Toon Tellegen geeft stof tot nadenken

God bestaat steeds opnieuw in Toon Tellegens gedachten.
Soms is hij een kluizenaar, dan weer wordt hij wegens
wangedrag aangehouden of is hij een buitengewoon
goede balletdanser. Ook in de zomer draagt hij een dikke
winterjas en regelmatig twijfelt hij eraan of de mensen van
hem houden. Gelooft hij wel in zichzelf ? Hij zit een keer in
iemands hoofd, hij wordt betrapt op overspel, hij bedenkt
een nieuwe, betere God, hij is af en toe onredelijk en
kwaadaardig. Maar ook liefdevol en onzeker. Hij lijkt ver-
dacht veel op een mens, maar is foch steeds God. Toon
Tellegen speelt op weergaloze wijze met onze ideeén, ge-
voelens en verlangens over het bestaan van God in de
wereld: briljant, diepzinnig en ongelooflijk geestig.

Toon Tellegen

Zat op de zondagschool van de NPB in Brielle (aldus Tjaar-
d). Hij studeerde geneeskunde in Utrecht en vestigde zich
na een verblijf van drie jaar in Kenia als huisarts in Amster-
dam. Na al een aantal jaren gedichten voor volwassenen
te hebben geschreven, begon hij verhalen voor zijn kinde-
ren te schrijven. In 1984 verscheen zijn eerste kinderboek,
'Er ging geen dag voorbij: negenenveertig verhalen over
de eekhoorn en de andere dieren'. In de verhalen van
Tellegen spelen dieren als de mier en de eekhoorn vaak de
hoofdrol. De verhalen zijn vaak filosofisch van aard. Enkele
boeken zijn met prijzen bekroond.

Toon Tellegen schrijft nog steeds en met grote regelmaat
gedichten. Voor het kunstwerk Straatpoézie Tuindorp
Oostzaan schreef hij het gedicht 'Als een pijl uit een onze-
kere boog', geinspireerd door de sterrenbeelden.
Speciaal voor actrice Ria Eimers schreef Toon Tellegen het
toneelstuk 'Leven met een Onbekende - toneelstuk voor Ria

Eimers en niemand anders'. In januari 2008 ging dit toneel-
stuk in premiére in het O.T. Theater in Rotterdam. In 2012
speelde Toon Tellegen een gastrol als schrijver in de verfil-
ming van z'n eigen boek 'Mijn Avonturen door V. Swchwrm'.
God onder de mensen: Nederlands Paperback

9789021476032 04 oktober 2022 136 pagina's

Het licht van Huub Oosterhuis

Met Pasen overleed Huub Oosterhuis. Geen mooiere dag
had gekozen kunnen worden om een lange neus fe maken
naar de katholieke critici die Oosterhuis op diverse momen-
fen in zijn verleden hebben dwarsgezeten. Hij werd zelfs uit
de katholieke kerk gezet. Ik leerde Huub Oosterhuis voor het
eerstkennenviazijnliederen over hetlicht met de titels: ‘Licht
dat ons aanstoot in de morgen’ en "Zo vriendelijk en veilig
als het licht’. Het blijkt dat het zingen over het licht vele
mensen aanspreekt en dat ieder er weer iets andere con-
notaties bij heeft. Op huwelijksfeesten, bij rouwdiensten, bij
veel andere gelegenheden worden zijn liederen over het
licht gezongen. Een kerkelijke kritiek op Oosterhuis was dan
ook wel, datzijn liederen inhoudelijk niet opvoedkundig en/
of recht in de leer waren, omdat ze voor diverse interpreta-
ties vatbaar zijn. Dat lijkt mij uiteraard juist vooér hen pleiten.
Licht in relatie tot religie en geloof kende ik tot dan toe
vooral uit het Evangelie van Johannes: “In het Woord was
leven, en dat leven was het licht voor de mensen. Het licht
schijntin de duisternis en de duisternis heeft het niet kunnen




doven.” (Joh. 1: 4,5) Prachtig, het licht, maar wat betekent
het?

De gnostiek, waar ik een grote belangstelling voor heb,
onderscheidt zich wel van het ‘gewone’ christendom door
veelvuldig de term ‘licht’ fe gebruiken. In het buitenbijbelse
gnostieke Evangelie van Thomas kun je in spreuk 50 lezen:
'Als ze u vragen waar komt u vandaan, zeg dan tegen hen:
Wij zijn gekomen uit het Licht, waar het licht uit zichzelf is
ontstaan'. Duidelijk staat het Licht voor God of het Hogere.
De gnostiek deelt in feite de hele wereld in, in een rijk van
licht en een rijk van duisternis. Aan de mens de opdracht
te zorgen steeds bij het licht te blijven behoren. De Evange-
list Johannes is vaak gezien als evangelist met ‘gnostieke’
frekken. Bedoelde Oosterhuis iets dergelijks?

De thema’s van Oosterhuis zijn wel veel breder. Nieuwe
psalmberijmingen, heel veel liederen met variérende titels
als: Delf mijn gezicht op, Bomen schreeuwen niet, Sacro-
ment van hoop. Liederen over dagelijkse vraagstukken,
maar toch zeer poétisch en kleurrijk beschreven. Ik hoorde
dat Huub Oosterhuis later in zijn leven zich meer toelegde
op het Jodendom. Vanuit die interesse zou ook bij Ooster-
huis de zekerheid zijn onfstaan dat het evangelie van de
Jood Jezus van Nazareth in feite oproept tot daadwerkelijke
en praktische steun van mens fot mens. Grote woorden en
theologische scherpslijperij zijn daarbij niet nodig. ‘Licht” is
abstract als iemand naast je staat en om brood vraagt.
Huub Oosterhuis laat schitterende liederen achter, maar
ook de herinnering aan iemand die zeer bewogen werd
door de kwetsbare mens in een vaak harde wereld.

Hartelijke groet,
Katrijne Bezemer
Bron: ‘Stemmen uit Vrijz. Centrum Voorburg’

Jarigen

06 juni L. van Hemert
09 juni F.M. van der Wilt
11 juni S. Hol

21 juni J. van Dijk

02 juli H. Dijkstra

08 juli E. Haslinghuis
10 juli A. den Hoed
13 juli R. v/d Hoek
14 juli J. v/d Does
17 juli S. de Koning
19 juli R. Dijkstra

19 juli A. Kastein

22 juli J. Troost

26 juli C. van der Wilt
30 juli T. van Onzen
31 juli M. Melis

24 aug J. Schulting
27 aug G. v/d Wouden

15 sept H. Koolschijn

18 sept H. Hoek

26 sept. P. Roskam

Allemaal van harte gefeliciteerd!
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Merel

Merel

Daar was hij weer. De zwarte vogel met de gele snavel. En
hij wilde dat wij ons realiseerden dat hij nu de boventoon
voerde. Op de nok van het huis gezeten zong hij zijn lied.
Zong hij zijn lied of was het meer een boodschap? Toen het
stil werd en het begon te schemeren, twijfelde ik. Omdat hij
zong met pauzes, en in die pauzes hoorde ik in de verte een
antwoord. Een andere merel reageerde. Het was eerder
alsof mijn merel berichten uitwisselde met een collega-me-
rel. Of was het alleen maar een boodschap die inhield 'als
je dif kunt verstaan dan ben je op mijn territorium'?

Erzullen ongetwijfeld wetenschappers zijn die precies weten
wat de merel bedoelt te zeggen met zijn lied. Maar dat is
niet de essentie van mijn verhaal. Wat ik bedoel is Het ge-
nieten op een avond in de lente van iets wat de natuur ons
geeft. Afgezien van het feit dat het gratis is: je hoeft er niets
voor fe betalen. Gewoon maar gaan zitten en luisteren. Is
er niets mooiers? Wij mensen zijn altijd geinteresseerd als
we iefs kosteloos kunnen verwerven. Maar voor de natuur
hebben we geen aandacht. We maken ons wel zorgen om
een bepaald plantje dat we natuurlijk niet zelf kweken.
Echter op een zwoele lentfeavond stil genieten van de vo-
gelgeluiden is wat veel gevraagd.

Overigens, een merel groeit maar niet zomaar op. Eenmaal
uit het nest gevallen, zeurt het jong om eten. En dan komt
de opvoeding om de hoek kijken. En die is harder dan menig
mensenouder zich durft te permitteren. Niet zeuren is de
boodschap. Wie dat overleeft mag uiteindelijk hoog in een
boom, of op de nok van een huis zitten zingen. Wat de
betekenis ook is, hetis voor ons mensen het luisteren waard.

Een eenvoudige scene uit het dagelijkse leven stemt tot
nadenken. In ons dichtbevolkte landje is natuur een
schaars goed. Wij zijn echter niet alleen op deze planeet.
Erzijn nog talloze schepsels die een plaatsje op deze wereld
willen hebben. Samen met ons mensen. Zo'n plaatsje schep
je door te luisteren op een zwoele lenteavond. Je komt tot
rust en geeft de vogel een plek. 'Onnodig te zeggen dat je
dan met zingeving bezig bent. Natuur is niet aan parken of
dierentuinen gebonden. Natuur is om je heen, zelfs in ons
dichtbevolkte landje, als je er maar oog (of oor) voor hebt.
Wouter B. Blokhuis

Bron: www.vrijzinnigen.nl

Elouis Fraanje

Palindroom

Hoe noem je een woord dat je van voor naar achter en van
achter naar voor kunt lezen, zoals parterretrap? Dat heet
een palindroom of keerwoord.

Andere voorbeelden zijn klotetolk, lepel, levensnevel,
madam, meetsysteem, nepparterretrappen, parterreserre-
frap, Reinier, Honnah, rookseinklotetolknieskoor, stormrots.
Palindroom gaat terug op het Griekse 1t M (palindromo-
s), dat 'teruglopend, in tegengestelde richting lopend' be-
tekent. Niet alleen woorden kunnen palindromen zijn; ook
zinnen, alinea's en zelfs hele verhalen kunnen palindro-
misch zijn. Honderden voorbeelden zijn te vinden in Battus'
'‘Opperlandse taal- & letterkunde' (eerste druk 1981) en zijn
opvolger 'Opperlans!' (2002). Enkele voorbeelden van po-
lindroomzinnen:

Baas, neem een racecar, neem een Saab.

Mooie zeden in Ede, zei oom.

Ai, de massamedial

A man, a plan, a canal: Panamal

Er zijn veel alternatieve aanduidingen voor palindromen.
Battus noemt in zijn boekje 'Symmys' (1991) de volgende
termen: januswoorden, kreeftwoorden, symmetrische
woorden, anacyclische woorden, anastrofe woorden,
bifrontale woorden, diabolische woorden, recurrente

woorden, refrograde woorden, karkinische woorden en
sotadische woorden.
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Zoekt u een sfeervolle ruimte met intimiteit
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- 25juni 10.30 uur: Dienst o.l.v. Ds. J. van Aller (PKN)

02 juli zomerrooster: Geen dienst :
03 juli 20.00 uur Cursus in Wonderen o.l.v. Erik Besteman by
09 juli 10.30 uur Dienst o.l.v. Ds. M. Junte (Rem.) “
- 16 juli zomerrooster: Geen dienst s 3

23 juli 10.30 uur Dienst o.l.v. Dhr. A. den Hoed (Vrijz. Ned.) 'ﬂ
30 juli zomerrooster: Geen dienst /

»
". i

06 aug 10.30 uur Dienst o.l.v. Ds. J. Kubacki (Doopsgez.) ‘\..{ )
13 aug zomerrooster: Geen dienst \ ‘

=

20 aug 10.30 uur Dienst o.l.v. Mw. Ds. M. de Vries (Rem.) q
27 aug zomerrooster: Geen dienst
pi] 28 aug 20.00 uur Cursus in Wonderen o.l.v. Erik Besteman

|

L
" 03 sept Bijzondere Ontmoeting Startzondag "‘_‘,"%{
; 10 sept 10.30 uur Dienst o.l.v. Ds. A. Meiresonne (Rem) -
11 sept 20.00 uur Cursus in Wonderen o l.v. Erk Besteman - -
= 17 sept 10.30 uur Dienst o.l.v. Mw. N Verburg (Vrijz. Ned.) '
24 sept 10.30 uur Dienst o.l.v. Ds. J. Kubacki (Doopsgez.) |
25 sept 20.00 uur Cursus in Wonderen o.l.v. Erik Besteman




