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Vuur
Kleurrijk Vuur, verrast ontstoken
opent mensen naar elkaar,
vuurt hen aan één taal te spreken,
als een vlammend feestgebaar.
Geestkracht, tastend in de ruimte,
wakkert hoopvol mensen aan
om als lichtende evenbeelden
met elkaar op weg te gaan.
 
Wind waait op in Vergezichten,
zet het oude op z’n kop,
zoekt verlangend naar verbeelding,
warmt de wereld vrolijk op.
Zingend daalt een gloed van vogels
onverwacht op hoofden neer
schudden kleuren uit hun vleugels
delen vreugde, keer op keer
 
Door Gods adem aangewakkerd,
breidt zich als een lopend Vuur,
enthousiasme uit in mensen
als een nieuw groot avontuur.
 
Vuur zet mensen in beweging
spreekt ons in Verlangen aan
nooit meer zal het smeulend doven
Liefde draagt bezield bestaan.
 
Sjon Donkers, pastor
(16-5-1958 overleden op 13-05-2021)
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Terugblik
De Nieuwjaarsbijeenkomst van 8 januari jl. was een mooi
begin van het nieuwe jaar. Met oude bekenden en nieuwe
gezichten. Met spetterende muziek en mooie zang. En een
perfecte samenwerking tussen muzikanten en zangeressen
èn … met prachtige gedichten. Dank aan ieder die aan dit
alles een steentje heeft bijgedragen. Tot aan een zeer
spontaan, onvoorzien, gastoptreden toe. Dank aan ieder
die er, simpelweg, gewoon was!
Zonder alle anderen te kort te willen doen, verre van dat
zelfs, … het meest onder de indruk was ik van het gedicht
van José van der Does. Haar, persoonlijk voorgedragen,
‘dwaallicht’ raakte veel aanwezigen.
Arie den Hoed
Voor wie het nog eens horen (lezen) wil:

 

Dwaallicht
Stap voor stap
deels op de tast
en licht verlicht
ben ik op pad
 
Ik zie geen weg
heb geen kaart
en geen kompas
geen routeplanner
geen papier

 
Ik ben gewoon hier
en daar waar
je een klein lichtje ziet
meer is het niet
 
Kom gerust
Ik schijn je bij
zoals jij mij
Mijn lichtje zal
voor dat van jou
geen schaduw zijn
noch zal het je verblinden
 
Het is slechts
daarvoor bedoeld
dat jij mij

en ik jou kan vinden.
 
Wij zoeken niet
We dwalen slechts
dan hier en dan weer daar
En zonder weg
hier op ons pad
verlichten we elkaar
 
Klein licht
Dwaallicht
Genoeg licht
om te zien en
gezien te zijn   
   

Extra ledenvergadering
Beste leden en vrienden van onze vereniging,
Op de laatstgehouden ledenvergadering van 24 novem
ber 2022 is afgesproken dat het bestuur een aparte
avond zou organiseren met onze leden en vrienden, om
met elkaar van gedachten te wisselen over de richting
en toekomst van onze geloofsgemeenschap.
Wat hierbij centraal dient te staan, is het zoeken naar
ontmoeting en verbinding. Daarvoor is het niet per se
nodig om elke zondag een dienst te houden: andere
afdelingen vragen alleen af en toe een voorganger, zoals
ze dat sinds kort doen bij de Vrijzinnigen in de Woudkapel
te Bilthoven (artikel in Trouw november 2022).
Ook op landelijk niveau staat deze ontwikkeling volop in
de aandacht, getuige de notitie 'Vrijzinnigen Nederland
en de nieuwe generaties' die aan u allen is/wordt ver
zonden.
Wij hebben er als bestuur voor gekozen om deze Leden
vergadering op een zondag plaats te laten vinden en
wel op zondag 26 maart 2023 om 10.30 uur in ons kerk
gebouw. Deze bijeenkomst zal worden geleid door Ri
chard van der Keur, die bij ons voorgaat en ook als
pastor binnen onze vereniging optreedt.
Wij hopen op een goede opkomst en ook op een open
harige bijeenkomst, waarin ieders mening kan doorklin
ken; zowel plenair als in groepjes.
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Het licht in de schilderkunst
Op 2 april is er een Bijzondere Bijeenkomst met als thema
“Het licht in de schilderkunst” door drs. Patricia Huisman.

Kunsthistorica drs. Patricia Huisman studeerde kunstge
schiedenis aan de Universiteit van Leiden en aan de Univer
sitair Deli Studi di Bologna. In Leiden volgde ze ook de
postdoctorale universitaire lerarenopleiding. Direct na haar
afstuderen begon ze te werken als reisleidster op culturele
reizen met als specialiteit Italië. Ook bestemmingen in het
Midden-Oosten en in Rusland kwamen op haar program
ma.
Daarnaast startte ze als freelancer met het geven van
rondleidingen, cursussen en lezingen over kunstgeschiede
nis. Ze heeft inmiddels ruim 25 jaar ervaring met een geva
rieerd publiek en met zeer uiteenlopende thema’s.
 
“Kunst is leuk!” is niet alleen de naam van haar bedrijf en
de vlag waaronder ze vaart. “Kunst is leuk!” is ook haar
motto. Patricia houdt ervan haar kennis van kunst met an
deren te delen.
Op een boeiende en toegankelijke manier vertelt ze de
verhalen achter de kunst.
 
Kerkgebouw ‘Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard’,
Beneden Molendijk 35 Oud-Beijerland.
Aanvang 10.30 uur.
Een ieder is van harte welkom. Vrijwillige bijdrage bij de
uitgang.

Het licht in de literatuur
Op 7 mei is er een Bijzondere Bijeenkomst met als thema
“Het licht in de literatuur” door Prof. dr. Johan Goud.
Prof. dr. Johan Goud (1950) groeide op in Dordrecht. Hij
studeerde theologie en filosofie aan de Vrije Universiteit in
Amsterdam en aan de Universiteit van Tübingen. Hij promo

veerde cum laude in Leiden. Goud was Remonstrants
predikant in Eindhoven en Zuid-Limburg, en in Den Haag.
Hij was bijzonder hoogleraar in vrijzinnige godsdienstfiloso
fie en gewoon hoogleraar theologische esthetica; beide
aan de Universiteit Utrecht. Vanaf 2017 is hij post-emeritair
aangesteld als ‘godsdienstfilosoof met bijzondere op
dracht’.
Dr. Goud schreef en redigeerde vele boeken en artikelen
over filosofische en theologische thema’s en over levensbe
schouwing en literatuur. Op 14 april jl.werd zijn nieuwste
boek gepresenteerd: 'Een brief die niet meer dicht kan.
Gesprek met mijn ongelovige alter ego'.
Dr. Goud gaat nog altijd voor in zondagse vieringen; ook in
onze geloofsgemeenschap is hij geen onbekende.
 
Kerkgebouw ‘Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard’,
Beneden Molendijk 35 Oud-Beijerland.
Aanvang 10.30 uur.
Een ieder is van harte welkom. Vrijwillige bijdrage bij de
uitgang.

Woorden van Liefde
Op 4 juni is er een Bijzondere Bijeenkomst met als thema
“Woorden van Liefde” door Frans Kazenbroot.

Van de Canadese dichter en zanger Leonard Cohen
(1934-2016) is bekend dat hij veel liefdesrelaties heeft
gehad én bezongen. Er zijn prachtige liederen uit voortge
komen. Als Cohen over liefde zingt, gaat het vaak over het
ingewikkelde van liefdesrelaties … over menselijk onvermo
gen en gebrokenheid. En over eenzaamheid, gemis en
scheiding, die altijd op de loer liggen. Maar liefde heeft in
het werk van Cohen ook diepere betekenissen gekregen.
Spirituele en mystiek geladen teksten over de liefde waren
hem niet vreemd.
 
Met als thema ‘Woorden van Liefde’ zullen verschillende
liederen van Cohen te beluisteren zijn en Frank Kazenbroot
zal ze op zijn eigen wijze toelichten.
 
Als er iemand is die met kennis van zaken over Leonard
Cohen kan vertellen, is het Frank Kazenbroot wel. Hij is zijn
hele leven al geboeid door het werk van Cohen en ontdek
te daarin een spirituele laag, die hij graag met anderen
deelt. In 2018 schreef hij het boek: ‘Wees lief voor deze ziel,
veertig vensters op Leonard Cohen’, waarin hij zijn kijk op
het leven van Cohen en diens betekenis voor de muziek en
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de dichtkunst heeft vastgelegd.
Kazenbroot is kloosterling geweest in de abdij van Bern en
is thans werkzaam als geestelijk verzorger in het LangeLand
Ziekenhuis in Zoetermeer.

Kerkgebouw ‘Vrijzinnigen Nederland Hoeksche Waard’,
Beneden Molendijk 35 Oud-Beijerland.
Aanvang 10.30 uur.
Een ieder is van harte welkom. Vrijwillige bijdrage bij de
uitgang.

Oproep tot vergadering (1891)  
In het midden van de 19e eeuw, in een toenemend ortho
dox klimaat, zoeken vrijzinnig denkenden steun bij vrijzinni
ge predikanten in de toenmalige Hervormde Kerk. Als
echter de kerkbesturen deze predikanten gaan weren en
de vrijzinnig denkenden soms hun lidmaatschap ontne
men, ontstaat - ook in de Hoeksche Waard - rond 1890 de
behoefte om zich aan te sluiten bij de NPB en een eigen
afdeling op te richten. In Oud-Beijerland en later in Putters
hoek ontstaan afdelingen. Oud-Beijerland heeft rond die
tijd dan net iets minder dan 5.000 inwoners.
Op 8 oktober 1891 geven 23 leden van de Hervormde
Dorpskerk zich op tijdens een vergadering in Oud-Beijer
land, die gehouden wordt in de bewaarschool van de
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de Kerkstraat nr.
15 - tegenover de synagoge - om zich te organiseren en op
22 december 1891 wordt de eerste “godsdienstoefening'
gehouden door Nederlands Hervormde predikant Jacob
Mijs.

Ds. Mijs, sinds 1887 predikant in Hekelingen[2] en afkomstig
uit het Noord-Brabantse Etten, spreekt dan over Lucas 10
vers 42a: “Maar één ding is nodig”.
Bron: Historische Vereniging Oud-Beijerland

NB
Meer info over onze geschiedenis? Vraag dan naar de
speciale uitgave van 'Beijerlandse Berichten' via contact@
vrijzinnigenhoekschewaard.nl
 

Duurzaamheid & Economie, en Spi
ritualiteit als derde
Het is duidelijk dat we steeds meer zien dat duurzaamheid
en economie niet meer los van elkaar benaderd worden.
Een voorbeeld is het dagblad Trouw, dat de redacties van
Duurzaamheid en Economie heeft samengevoegd. Wij zijn
van mening dat er in het huidige maatschappelijke debat
een belangrijke derde dimensie mist. Wij noemen die di
mensie Spiritualiteit. Steeds meer mensen zien dat de ene
na de andere crisis zich voordoet en beginnen daar ook
verbanden in te zien. Zelfs de mensen die een groot vertrou
wen hebben in technologische oplossingen voor ieder
probleem, of in de poldertalenten van Rutte, beginnen te
twijfelen. Wat voor rampen en veranderingen staan ons te
wachten? Grofweg zijn er twee toekomstvisies, namelijk die
van 'de-growth' en 'green growth', met meer of minder
nadruk op technologie en groei. In beide visies is een ingrij
pende verandering in ons economische systeem en levens
stijl noodzakelijk. Maar welk nieuw paradigma het ook zal
worden (waarschijnlijk een combinatie), naast de techno
logische en rationele kant van deze transitie zal een nieuwe
visie op en gevoel van verbondenheid met andere mensen
en met ander leven en de aarde een noodzakelijk funda
ment zijn. Wij zien spiritualiteit daarom als het noodzakelijke
derde element van de fundamentele transitie waar we voor
staan.
 
Het gaat ons om de spiritualiteit van “Wakker worden”. Het
wakker worden uit de droom van en de verslaving aan
continue economische groei, ongekende welvaart en be
vrediging van onze behoeften. Wakker worden uit de droom
dat alles om de mens draait, als het toppunt van de evolu
tie die de aarde als brave rentmeester beheert om optimaal
producten en diensten te leveren. Wakker worden en
waakzaam zijn, betekent dat we alles doen wat in ons
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vermogen ligt om aan deze transitie bij te dragen. Voor
waardelijk om onszelf daarbij niet uit te putten en de hoop
niet te verliezen, zijn wakkerheid voor de schoonheid en de
verwondering over het leven. Zoals we ook het lijden van
anderen, onszelf en van de aarde niet alleen onder ogen
moeten zien, maar innerlijk meevoelen en aanvaarden, om
zo werkelijke compassie te voelen én daar ook naar te
handelen. Op deze manier kunnen we, ieder naar eigen
draagkracht, ten volle bijdragen aan de duurzame veran
dering van onze samenleving.
 
Kortom, wij pleiten voor een verbinding tussen economie,
duurzaamheid en spiritualiteit, als bron van inspiratie, ver
trouwen en in actie komen.
Jeannette den Ouden en Jan Joost Kessler, voorganger en
lid van de Arboretumkerk, Wageningen
Bron: www.vrijzinnigen.nl

Nieuw bestuurslid
Tijdens de afgelopen ledenvergadering was Jorieke van
Rikxoort niet herkiesbaar. Wij hebben afscheid van haar
als bestuurslid genomen.
Inmiddels heeft Reina van der Hoek zich beschikbaar
gesteld om Jorieke op te volgen.
Het bestuur is blij met deze aanmelding en zal op de
eerstkomende ledenbijeenkomst voorstellen haar te
benoemen.
Tot die tijd geldt een inwerkperiode, waarin Reina zal
'meelopen'.
Wij zien de samenwerking met vertrouwen tegemoet.
Het bestuur
 

Kiezen voor Vincent
Hoe kon Vincent van Gogh uitgroeien tot een wereldbe
roemde kunstenaar? Het jubileumjaar 2023 start met een
eerbetoon aan de familie Van Gogh. Zonder hun onvoor
waardelijke steun aan Vincent zou het Van Gogh Museum
in Amsterdam nooit hebben bestaan.
 
De tentoonstelling 'Kiezen voor Vincent.
Portret van een familiegeschiedenis' vertelt een persoonlijk
verhaal vol twijfel, tegenslag, trots en triomf. Een verhaal vol
dilemma’s, gezien door de ogen van Vincent van Gogh
(1853-1890), zijn broer Theo (1857-1891), Theo's vrouw Jo
(1862-1925) en hun zoon Vincent (1890-1978), vernoemd
naar zijn oom.
In de tentoonstelling leer je Vincent en zijn bijzondere fami
lie kennen door te kijken, te luisteren én te doen. De vele
topstukken en onbekende pareltjes laten zien hoe de fami
lieverzameling uitgroeide tot een imposante wereldcollec
tie.
Leer de familie Van Gogh nog beter kennen in de multime
diatour. Je komt alles te weten over de moeilijke keuzes die
Theo, Jo en hun zoon Vincent hebben moeten maken.
De tentoonstelling loopt tot 10 april

Van Gogh Museum
Museumplein 6
1071 DJ Amsterdam
www.vangoghmuseum.nl

Flamenco
Op de derde avond van onze muzikale ontmoetingen (30
maart) zal een gitaarduo de avond verzorgen. In 2014 tra
den zij (de broers Benjamin en Mischa Cok uit Barendrecht)
voor het laatst bij ons op. Zij waren toen bijna afgestudeerd
aan het conservatorium. Bij de concerten in al die jaren
daarna werd in de “nazit” nog geregeld hun optreden
aangehaald. Wij weten zeker dat ze ons weer een geweldi
ge avond zullen brengen met hun klassieke en moderne
gitaarcomposities.
De inloop is vanaf 19.30 uur. U wordt ontvangen met een
kop koffie/thee. Om 20.00 uur volgt het concert van onge
veer 1 uur. Na het concert is er alle gelegenheid om met
elkaar van gedachten te wisselen. Dit onder het genot van
wijn/sap en de alom bekende hapjes van Nora. Rond 22.00
uur wordt de avond afgesloten. Geen kaartverkoop bij de
ingang mogelijk.

Info is mogelijk via muzikale.ontmoetingen@gmail.com
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Extra Ontmoeting met “C tot de derde”_2kolom
Op 25 mei is er een extra concert, een extra muzikale ontmoeting. De drie musici Carel den Hertog (viool), Coos Lettink
(accordeon) en Caspar Terra (klarinet) vormen samen Trio C tot de derde. Ze laten zich inspireren door klezmer, balkan-
en zigeunermuziek. Door hun ontembare drang tot improviseren geven ze traditionele melodieën vaak bijzondere en
onverwachte wendingen en creëren ze een uniek geluid. Al improviserend spelen ze niet alleen met elkaar, maar ook
naar elkaar, door op speelse wijze elkaar muzikaal uit te dagen en te verleiden tot virtuositeit en lyrisch spel. Hun muziek
geeft uitdrukking aan zowel euforische vrolijkheid als intens verdriet, en leent zich zodoende voor dansen, maar ook voor
dromen. Spelen doen ze overigens overal: verjaardagsfeesten en bruiloften, herdenkingsbijeenkomsten en begrafenissen,
theaters, kerken, festivals, in rokerige cafés en straten over de hele wereld. Zij traden al eerder met veel succes bij ons op.
 
Na het optreden van ‘Trio C tot de derde’ is er een korte pauze, waarna er gelegenheid is om na te praten onder het
genot van een drankje en hapjes verzorgd door Nora. Einde van de avond: rond 22.00 uur
 
Kaarten: € 15,-  incl. consumpties, te bestellen via muzikale.ontmoetingen@gmail.com. Er zijn nog enkele kaarten beschik
baar. Geen verkoop aan de ingang. Eerder gekochte passe-partouts zijn niet geldig.

Hoog bezoek
Een basiscatechese groep (10 kinderen van groep 6, 7 en
8 van de basisschool) en 3 begeleiders wilden kennismaken
met andere kerken in Oud-Beijerland: 1) Dorpskerk, 2) Vrij
zinnigen, 3) RK-kerk.
 
Rond 12 uur kwamen de kinderen en hun begeleiders aan.
Ik heb van tevoren samen met mijn kleindochter Vera wat
glazen met drinken en lekkers neergezet.
De vragen hadden de kinderen voorbereid, zoals: ‘wat is
vrijzinnig?’, ‘hoe gaat een dienst?’, ‘wie mogen er aan het
avondmaal?’, ‘zijn homo’s welkom?’, ’hoe oud is het ge
bouw?’, en 'wat betekent de tekst "het koninkrijk Gods is
binnenin U"?’
Na de vragen en antwoorden, heeft iedereen een kaarsje
aangestoken voor iets persoonlijks.
Na een halfuur zijn ze naar de RK -erk gegaan, ze vonden
dat ze gastvrij werden ontvangen en dat ze een open ge
sprek hadden met onze geloofsgemeenschap.
 
Reina van der Hoek.
NB: Foto met toestemming gepubliceerd
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BB van 5 februari
Na afloop van de Bijzondere Bijeenkomst van 5 februari
jl. is er door een ruim aantal bezoekers gevraagd om de
tekst van de door Willem Smit uitgesproken ‘Preek van de
Leek’. Deze staat inmiddels op onze website onder de
kop ‘Interessant’. In de tekst staan ook de overige teksten
en de YouTube-links van de muziek die tijdens de viering
te beluisteren was. Veel lees- en luisterplezier!

Nieuw initiatief
Is er belangstelling voor een handwerkclub? Bijvoorbeeld
op een maandagmiddag van 14 tot 16 uur, waar we met
elkaar dingen doen zoals breien, haken, stenen beschilde
ren of iets met hout bewerken. Er zijn nog wel meer ideeën.
Als je het leuk vindt, laat het mij weten of kom op de eerste
maandagmiddag van de maand naar de bestuurskamer.

Daarnaast wil ik op de andere maandagmiddagen hand
en spandiensten verrichten voor diegenen die hulp in hun
tuin willen hebben.

Je kunt mij mailen of bellen/appen: rsvanderhoek@gmail.
com of 06-47551286.
 
Met vriendelijke groet
Reina van der Hoek

De mens en het kwaad
Eind negentiende en begin twintigste eeuw sprak de vrijzin
nigheid zich uit tegen de visie van de orthodoxie, dat de
mens ‘geneigd zou zijn naar het kwaad’. Immers, duidelijk
was te zien hoe de mens als individu kon groeien. De vrijzin
nigen zagen de mens als een bijzonder schepsel, dat iets
kan bijdragen op het wereldtoneel. Zij deelden met de
humanisten een positief mensbeeld en een vooruitgangs
geloof. Hier waren ook tekenen van te zien: toename van
de algemene ontwikkeling door het onderwijs, de opkomst
van de moderne wetenschap en de ontwikkelingen van de
moderne natiestaat.
 
Botsende visies
Vrijzinnigen zetten zich ook aan het begin van de nieuwe
eeuw in voor maatschappelijk goede doelen. Bijvoorbeeld
op het gebied van onderwijs en de armoedebestrijding. Er
kwam echter spoedig een kink in de kabel. Eerst door de
Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie, met als klap
op de vuurpijl het fascisme en de Tweede Wereldoorlog met
de holocaust. Het vertrouwen in vooruitgang en de mooie
wereld met ‘een zich ontwikkelend, vriendelijk menselijk
wezen’ was voorbij. Het ging niet zo ver dat vrijzinnigen nu
ook vonden dat de mens ‘geneigd is naar het kwaad’. Maar
de visie van de vrijzinnigen had duidelijk nuancering nodig.
Hoe staan we er voor?
Het is, vind ik, een lastig standpunt gebleven, ook nu nog.
Hoe staat het met de mens en de wereld? Helaas laten de
afgelopen twintig jaar op het gebied van religie veel geweld
zien. In allerlei landen moesten mensen vluchten vanwege
hun overtuigingen. Als er al vooruitgang is, gaat dat wel in
bochten. Het leek alsof de aanval op de Twin Towers in 2001
een eerste omslagpunt was in de relatief vredige westerse
wereld. Recent is opnieuw ons wereldbeeld door elkaar
geschud. Op politiek gebied verwachtte men een toename
van de westerse vorm van democratie. Dat is niet uitgeko
men. Op het gebied van scholing verwachtte men wereld
wijd meer ontwikkelingsmogelijkheden, ook voor meisjes.
Op wereldschaal is dat niet gebeurd, maar wel in Neder
land. Misschien dat alleen op het terrein van de gezond
heidszorg er op wereldschaal vooruitgang is geboekt; met
betere medische zorg en een afname van de kindersterfte.
Dat is op zich heel positief.

Katrijne Bezemer
voorganger in Voorburg en Zuid-Kennemerland

Tijd
Onze moderne tijd heeft ons volledig afhankelijk gemaakt
van de afspraak die wij tijd noemen. Althans zo ervaren wij
dat. Op onze linker pols geeft een horloge aan hoe laat het
is. Wij kijken daar vaak op en zeggen al naar gelang van
de tijd die wij onszelf gunnen: ‘Het kan nog wel even’. Het
komt echter steeds minder voor dat we ‘de tijd nemen’.
Zeker tijd nemen voor een ander is een moeilijke opgave.
Dat betekent namelijk dat we kostbare tijd, waarin we ik
weet niet wat hadden kunnen doen, weggeven. En soms
wordt ons dat toch gevraagd, wat betekent dat we moeten
luisteren naar wat de ander te zeggen heeft.
 
En als je een regelmatige verkeersdeelnemer bent, dan
weet je dat een Nederlander in het kleine Nederland enorm
weinig tijd heeft. Bij een stoplicht wil hij vooraan staan, om

als eerste weg te kunnen en die sukkelaars achter zich te
laten. Bij het volgende stoplicht volgt dan een herhaling
van zetten en blijkt de tijdwinst hooguit een paar seconden.
 
Maar tijd kan ook een vriend zijn. In plaats van ons tot
neurotische jakkeraars te maken, kan tijd ook rustgevend
zijn. Ik begrijp dat ik dat even toe moet lichten. Veertig jaar
geleden werd mijn huisartsapotheek op grond van de
vestiging van een wilde, maar echte apotheek in mijn dorp
overgenomen. Dat betekende voor mijn vrouw minder werk,
maar ook minder inkomsten. Als troost gaf ik haar een ta
felmodel klok. Jarenlang sloeg de klok met een charmant
tinkelgeluid de hele en halve uren. Alleen de laatste tijd
mankeerde er iets aan. De klok stond stil en was niet meer
in beweging te krijgen. Het werd stil in huis. Tot mijn vreugde
vond ik in een naburig dorp een klokkenmaker. En nu vult
op het hele en halve uur mijn kamer zich met het tinkelgeluid
dat zoveel voor mij betekent.
 
Dat is waarom ik denk dat tijd ook je vriend kan zijn. Een
klok gaat heel lang mee, mits je hem onderhoudt natuurlijk.
En ik vertel dit niet over een elektrische klok. Die heeft maar
één voordeel: hij loopt altijd gelijk. Maar het gaat hier om
een klok met een echt uurwerk. De les die ik geleerd heb,
is dat zelfs een vriend die geen aandacht vraagt, op zijn tijd
aandacht nodig heeft. Geef hem wat van je tijd. Hij zal je
dankbaar zijn. En aanvaard de bijkomende zingeving. Je
zult de klok weer gaan waarderen.

Wouter B. Blokhuis
www.vrijzinnigen.nl

9



Jarigen
maart 2023
16  K. Boon
21  M. van Onzen
31  L. Haslinghuis
31  D. Fransooijs
 
april 2023
15  M. Meerman
24  A. Kruithof
 
mei 2023
05  M. v/d Vijver
10  J. van Rikxoort
16  J. Vermeij
27  F. Dijkstra
 

Bezinningsbijeenkomst
De week vóór Pasen wordt ook wel de Stille Week genoemd.
In de aanloop naar Pasen worden in veel kerken bijeenkom
sten gehouden met een eigen karakter. Met name op Witte
Donderdag, Goede Vrijdag en Stille Zaterdag is dat het
geval.
 
Op Goede Vrijdag wordt stilgestaan bij het lijden. Het lijden
van Jezus èn het lijden van talloos veel mensen in de wereld
… dichtbij en ver weg.
 
In ons kerkje organiseert de Programmacommissie op vrij
dag 7 april a.s. een Bezinningsbijeenkomst, waarin muziek
zal klinken van Arvo Pärt, Karl Jenkins en Erik Satie. Gespro
ken wordt er niet. U komt en gaat in stilte.
Er is gelegenheid een kaarsje aan te steken.
Aanvang 19:30 uur.
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Agenda
19 mrt. 10.30 uur: Dienst
o.l.v. Ds. A. van Meeteren (Vrijz. Ned.)
20 mrt.  20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
26 mrt. 10.30 uur: Ledenvergadering
m.m.v. Dhr. R.v/d Keur
28 mrt. 20.00 uur DoRe-Kring
o.l.v. Tjaard Barnard
30 mrt. 20.00 uur Muzikale Ontmoeting
m.m.v. Benjamin en Misscha Cok
 
02 apr. 10.30 uur
Bijzondere Bijeenkomst
m.m.v. Drs. Patricia Huisman
03 apr. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
07 apr. 19.30 uur Goede Vrijdag
Bezinningsbijeenkomst
09 apr. Pasen 10.30 Dienst o.l.v.
Ds. T. Rijken (Doopsgez.)
16 apr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Ds. R. Philipp (Rem.)
17 apr. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
23 apr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Dr. T. Barnard (Rem.)
24 apr. 20.00 uur DoRe-kring o.l.v.
Henriette van Dunné
30 apr. 10.30 uur Dienst o.l.v.
Mw. N. Verburg (Vrijz. Ned.)

07 mei 10.30 uur
Bijzondere Bijeenkomst
Prof. dr. Johan Goud
14 mei 10.30 uur Dienst o.l.v.
Ds. D. Peters (Rem.)
21 mei 10.30 uur Dienst o.l.v.
Ds. A. Meiresonne (Rem)
23 mei 20.00 uur DoRe-kring
o.l.v. Tjaard Barnard
28 mei Pinksteren 10.30 uur Dienst
o.l.v. Dhr. H. Le Grand (Vrjiz. Ned.)
 
04 juni10.30 uur
Bijzondere Bijeenkomst
m.m.v. Frank Kazenbroot
05 juni. 20.00 uur Cursus in Wonderen
o.l.v. Erik Besteman
11 juni 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dr. T. Barnard (Rem.)
18 juni 10.30 uur: Dienst o.l.v.
Dr. J.F. Goud (Rem.)

www.editoo.nl


